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Van de bestuurstafel
Beste leden van SAZ

Aan de bestuurstafel 
is de zomerrust ook 
goed merkbaar. Het 
is een periode van tot 
rust komen. In deze 
periode heeft het be-
stuur met een etentje 
afscheid genomen 
van Aad Stuyvenberg, 
onze vorige penning-
meester. Dat was een 
genoeglijk samenzijn. 

Het is een vreemde zomer. Een periode van warmte 
en droogte gevolgd door een natte periode. Eind 
juli kon ik al bramen plukken. Die zijn alweer mas-
saal aanwezig. Ik maak daarvan graag bramenjam. 
De braam is een stikstofminnende plant, net als de 
brandnetel. Ik moet bekennen dat de grote hoeveel-
heid stikstof in de natuur mij ook verontrust, omdat 
het toch tot gevolg heeft dat het met ons klimaat 
niet de goede kant uitgaat. Maar goed, ik vrees dat 
de wereldproblemen niet opgelost worden met een 
verontruste voorzitter van de SAZ.

Dichter bij huis werd onlangs mijn aandacht getrok-
ken door een artikel in Hart van Holland over een or-
ganisatie, die uitjes organiseert voor ouderen. Ook 
Senioren Actief Zuidplas hecht er waarde aan dat 
er een ruim aanbod aan uitstapjes is, alleen, toen 
ik naar de website van de organisatie ging, werd 
ik onplezierig verrast door de hoge bedragen die 
zij vragen voor de verschillende uitjes. Er zijn, ook 
onder onze leden, mensen die een goed inkomen 
hebben, maar dit geldt niet voor eenieder. Zeker 
niet wanneer je AOW en een klein pensioen hebt. 
Gelukkig organiseren veel clubs in Zuidplas uitjes. 
Zoals de Vrouwen van Nu in Moordrecht, stichting 
de UitjesBus Zuidplas en ook binnen SAZ zijn er tal 
van activiteiten en het mooie ervan is, dat het vaak 
heel betaalbaar is.

In de afgelopen maanden werden we als bestuur 
van SAZ steeds vaker geconfronteerd met leden of 
inwoners van Zuidplas, die, na bijvoorbeeld een 
ziekenhuisopname, weer naar huis mogen, maar dat 
is in veel gevallen alleen mogelijk met huishoude-
lijke ondersteuning. Waarvoor je een verzoek moet 
indienen bij de stichting Zo! Zij verzorgen de aanvra-
gen voor de WMO (wet Maatschappelijke Onder-
steuning), maar dan blijkt dat het lang duurt voordat 
er een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ gevoerd kan 
worden, waarna het vervolgens ook weer lang duurt 
voordat er daadwerkelijk ondersteuning beschik-

baar is. Op deze manier is het voor ouderen wel 
heel moeilijk thuis te wonen, met name ook doordat 
veel ouderen geen partner (meer) hebben. Zorgelijk. 
Wanneer u in zo’n situatie komt, neem dan contact 
op met de Onafhankelijke Cliënten Ondersteuning 
vanuit SAZ!

Tot slot: Noteer vast in uw agenda de muzikale 
middag die dorpshuis Swanla o.a. voor ons als SAZ 
organiseert.

Het nieuwe seizoen gaat weer van start, geniet van 
de activiteiten die Senioren Actief Zuidplas ook het 
komend seizoen voor u organiseert!

Met hartelijke groeten vanuit het bestuur,

Martin Damen
voorzitter (06-31249266)
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Van de redactie
Het jaar vordert gestaag. Dat merken we niet direct 
aan het weertype, want dat voldoet bepaald niet 
aan wat we gewend zijn. Hopelijk krijgen we nog 
zoiets als een Indian Summer, zodat we nog een 
beetje kunnen genieten van een aangenaam na-
jaar. 

Het vorderen der dagen moeten we nu aflezen van 
andere gebeurtenissen, zoals; het is alweer tijd voor 
de derde uitgave van het jaar van dit SAZ-magazine.
Daarin hebben we deze keer weer volop aandacht 
voor de activiteiten binnen onze vereniging, waar 
alle leden gebruik van kunnen maken. 

In de vorige uitgave kon u bijvoorbeeld lezen over 
de activiteit Fysiofit, die elke maandag druk bezocht 
wordt in De Meander. Of het nu aan dat stukje ligt 
of aan een andere oorzaak, feit is dat deze activiteit 
van het Team Inspanning bijzonder populair is. Er 
bestaat een fikse wachtlijst, waardoor het Team In-
spanning zich genoodzaakt ziet uit te kijken naar de 
mogelijkheden een tweede groep Fysiofit te starten.
Bij het ter perse gaan van dit Magazine was nog niet 
honderd procent zeker dat dit voornemen gereali-
seerd kan worden en op welke dag en welk tijdstip, 
maar het ziet er zeer veelbelovend uit. Hou dus de 
berichtgeving hierover op de website en in Hart van 
Holland in de gaten.

Dat Hart van Holland is voor de SAZ een belangrijke 
partner. Wekelijks publiceren zij het activiteitenover-
zicht van onze vereniging met tijden en locaties. Dat 
is ook de voornaamste reden dat de redactie heeft 
besloten dat overzicht niet meer in dit Magazine 
op te nemen. Het activiteitenoverzicht vindt u dus, 
altijd actueel, in Hart ban Holland en uiteraard op 
onze eigen webite sazuidplas.n.

In het kader van de publiciteit voor de diverse on-
derdelen van de SAZ  liet een verslaggever van ons 
blad zich in Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen on-
derdompelen in een klankbad en schrijft daar heel 
beeldend over: een aanrader, zo meent de redactie.

Voor een tweede reportage was die zelfde verslag-
gever getuige van een sessie stoelyoga, waaraan ze 
welwillend deelnam om te ervaren hoe ont-, maar 
tegelijkertijd ook inspannend stoelyoga kan zijn. 
Lees het verslag en u kunt vast en zeker voor uzelf 
bepalen of stoelyoga misschien ook iets voor u zou 
kunnen zijn.

Het is deze keer wel heel duidelijk dat de redactie 
niet stil zit, want u kunt zelfs nog een derde repor-
tage lezen, waarvoor uw redacteur een ochtendje 
aanschoof bij de planners van het vervoer. Dat is 

misschien wel een van de meest gewaardeerde 
diensten van Senioren Actief Zuidplas; een soort 
taxiservice. Voor een relatief klein bedrag kunt u 
een auto met chauffeur bestellen, die u brengt waar 
u wezen wilt, wanneer u zelf niet meer kan of mag 
autorijden. Het klinkt fantastisch en dat is het ook, 
maar... er komt wel het een en ander bij kijken om 
dat allemaal goed te organiseren en het vergt de 
inzet van heel wat vrijwilligers, ontdekte SAZ-maga-
zine.

Gelukkig kregen we ook weer een bijdrage van een 
lezer, Cor Vermeulen, die net als de vorige keer te-
rugblikt op zijn loopbaan en daar smeuïge verhalen 
over kan vertellen. Laat het een voorbeeld zijn voor 
andere lezers/leden om ook eens in hun geheugen 
te graven en een leuke anekdote op te diepen, waar 
ze andere lezers een groot plezier mee doen.

Vanuit ‘het veld’ nog twee verslagjes van Inspan-
ningsgroepen die de gezamenlijke spaarpotjes stuk 
sloegen met een gezellig uitje en verder enkele 
‘standaard’ bijdragen, zoals het voorwoord van de 
voorzitter, een anekdote van politieman Giel van de 
Werken, een verhaal van vroeger en diverse mede-
delingen vanuit het bestuur.

De redactie wenst u veel leesplezier.
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Grote auto...hoge instap
!Een van de nuttigste services die Senioren Actief 
Zuidplas haar leden biedt, is misschien wel de 
taxiservice. Wie geen auto (meer) heeft of niet 
meer mag rijden, kan zich tegen een relatief gerin-
ge vergoeding laten halen en/of brengen door een 
‘vrijwillige’ chauffeur. Vrijwillig staat niet tussen 
haakjes omdat de chauffeurs gedwongen worden, 
maar omdat de service niet geheel gratis is, zoals je 
bij vrijwillig zou kunnen denken.

“Ik denk dat veel leden deze service kennen en 
waarderen”, meent Ellen Bouw-
man, een van de tien vrijwilli-
gers die als planners het taxi-
verkeer in goede banen leiden. 
Daarvoor zitten dagelijks twee 
van hen ‘op kantoor’ aan het 
Mezendaal, waar de leden, twee 
dagen vóór hun gewenste rit, 
tussen tien en twaalf uur naar-
toe kunnen bellen om een ritje 
te reserveren. SAZ Magazine kijkt een ochtendje 
mee in de keuken om te zien wat er allemaal bij 
komt kijken deze dienstverlening geolied te laten 
verlopen.

Druk
We zijn niet voor het eerst rond deze tijd aan het 
Mezendaal, maar zo druk als vandaag hebben we 
het niet eerder gezien. "Ja, het wisselt nogal", er-
kent Joke Noordijk, die vandaag samen met Ellen de 
telefoon bemant. “Sommige dagen is het heel druk, 
andere wat stiller.” “Maar gemiddeld zitten we toch 
op zo'n tachtig ritjes per week”, weet Ellen. “Op 
drukke dagen gaat de telefoon bijna onophoudelijk 
en dan hebben we echt onze handen vol. Er moet 
voor elke rit best veel geregeld worden.”
Dat aanschouwen wij met eigen ogen. De telefoon 
rinkelt, Ellen beantwoordt en vraagt aan de hand 
van een reserveringsformulier waar de rit naartoe 
gaat, wanneer en hoe laat, of de klant hulpmiddelen 
gebruikt (rollator of zo) en of deze ook weer opge-
haald wil worden. Het ingevulde formulier gaat dan 
over de tafel naar Joke, die voor de verwerking in 
het computersysteem zorgt en met de ANWB Route-
planner berekent wat de rit gaat kosten.
“Wij werken altijd zo", verklaart Ellen. “Daarna komt 
de aanvraag bij mij terug en ga ik op zoek naar een 
chauffeur, die de rit kan uitvoeren. Soms hebben 
mensen best veel noten op hun zang en vragen ze 
bijvoorbeeld specifiek om een grote auto met hoge 
instap. Daar moet je dan dus een chauffeur voor 
zoeken die over zo'n auto beschikt én beschikbaar 
is", beschrijft zij het proces.

Voordelig
Ondanks al dat werk probeert de SAZ de kosten 

zo laag mogelijk te houden. De leden betalen 35 
eurocent per kilometer, met een minimum van 2,50 
euro. “Er zullen desondanks leden zijn voor wie dit 
te begrotelijk is", beseft Ellen, “maar voordeliger 
kan het echt niet.”
De reiziger krijgt vooraf te horen wat precies de 
kosten zijn van de aangevraagde rit en rekenen zelf 
direct met de chauffeur af. Voor de opgegeven prijs, 
heen en terug, kun je zelfs aan de chauffeur vragen 
of deze even op je kan wachten voor de terugreis, 
maar niet langer dan een half uur, dus genoeg voor 

een boodschapje of een bliksem-
bezoek. “Wil iemand dat de chauf-
feur langer blijft wachten, dan 
wordt de totale ritprijs verdub-
beld", tekent Joke nog aan. “Tot 
slot moet ik ook nog zeggen, en 
dat is heel belangrijk, deze taxiser-
vice is exclusief voor onze leden.”

Naast Ellen en Joke werken als 
planner: Anneloes v.d. Eem (coördinator), Cor-
rie Waldekker, Dineke Visser, Edith Nolet, Marjan 
Hulsbos, Yvonne Paanakker, Terry Whittet en Petra 
Lelieveld (reserve).

NB Helaas heeft de sterk gestegen brandstofprijs tot 
gevolg dat het tarief noodzakelijkerwijs is verhoogd 
naar 0,45 cent pkm, met een minimum van 2,75 
euro. De Klussendienst wordt hierdoor eveneens 
iets duurder (zie ook de website).
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Strike met gebak toe
De laatste fitnessles voor de vakantie kwam traditiegetrouw te vervallen, want er stond, zoals ieder jaar, 
weer een groepsuitje op het programma. Ook ditmaal kozen fitnessdocente Joke Hielkema en haar pupil-
len voor een ochtendje bowlen in de Crimpenhof ter afsluiting van het seizoen.

Het werd een bijzonder gezellige happening in Krimpen aan den IJssel, waar vier felverlichte bowlingbanen 
wachtten op de liefhebbers. Joke had speciaal voor deze morgen een piramidebowling in elkaar gedraaid, 
waar fanatiek aan deelgenomen werd. Beetje ingewikkeld om uit te leggen, maar de deelnemers hadden 
snel in de gaten hoe het werkte en hadden plezier voor tien.

Na een uurtje ‘ballen smijten’ mochten de bowlingschoenen weer ingeruild worden voor het dagelijkse 
schoeisel, waarna in een speciale ruimte voor alle deelnemers gebakjes klaarstonden en koffie kon worden 
besteld. Her en der ontstonden geanimeerde gesprekjes, waarna het tijd werd voor twee maanden af-
scheid van elkaar te nemen.

Uitje yoga
Een andere Inspanningsgroep die het spaarpotje wilde aanspreken voor een gezamenlijk uitje, was groep 
2 van Yoga Nieuwerkerk. Ook zij maakten er een heel gezellige bijeenkomst van waarbij heerlijk gesmuld 
werd.

Als locatie koos deze groep voor restaurant Hit bij golfbaan Hitland. Het prachtige weer nodigde uit tot een 
voortreffelijke lunch op het gezellige terras met uitzicht op de laatste hole van de golfbaan.
De deelnemers maakten er een relaxed middagje van, zoals je van yogabeoefenaars mag verwachten. Een 
gezonde maaltijd, een glaasje wijn toe en lekker gezellig met elkaar bijkletsen en het yogaseizoen afsluiten.



7

Bericht van de penningmeester
Na mijn verkiezing als nieuwe penningmeester, op 
de ALV van april jl., heb ik me natuurlijk verdiept 
in de financiële situatie van de SAZ. De financiële 
positie viel niet tegen. Ondanks de hoge inflatie 
van vorig jaar en de hoge energieprijzen staan we 
er goed voor als vereniging.

Vorig jaar hebben we positief kunnen afsluiten, 
omdat er in verband met covid een aantal activitei-
ten niet kon plaatsvinden en enkele zaken onder het 
begrote bedrag bleven (met dank aan de vorige pen-
ningmeester Aad Stuivenberg).

We hadden als bestuur besloten de deelnemersbij-
dragen de eerste helft van 2023 niet te verhogen, 
omdat het niet duidelijk was, welke tarieven de 
locaties ons zouden doorberekenen. Inmiddels is er 
een half jaar voorbij en lijken de meeste verhogin-
gen voor ons niet meer dan 15% te bedragen. Het 
bestuur heeft daarop besloten ook voor het tweede 
half jaar van 2023 de deelnemersbijdragen niet te 
verhogen.

Voor 2024 zal wel een verhoging van de deelne-
mersbijdragen nodig zijn, ook gezien de onzekerheid 
over de ondersteuning van de Gemeente.

Uiterlijk in december 2023 (in het vierde magazine 
en/of op de website) zal ik u op de hoogte stellen 
van de nieuwe deelnemersbijdragen voor 2024. 
Hierbij zullen we zeker ook kijken of we een aantal 
kostenbesparende maatregelen kunnen nemen.
 
Joke Noordijk

De cursisten van de bridgecursus van het afgelo-
pen jaar waren zeer enthousiast over de gegeven 
leerstof. De interactieve manier van lesgeven, het 
tijdens de les oefenen en spelenderwijs de be-
ginselen van het bridge leren, werd als heel leuk 
ervaren. De hersenen werden uitgedaagd. Volgens 
professor Scherder is het voor ieders welzijn van 
belang dat men blijft bewegen en de hersenen laat 
werken en dat laatste is bij bridge zeker nodig.

Veel cursisten onderschrijven de stelling, dat ieder-
een die wel eens gekaart heeft, en wie heeft dat 
niet, kan leren bridgen.
Bridgeclub IJsselbridge in Nieuwerkerk aan den 
IJssel organiseert ook in het nieuwe seizoen een 
bridgecursus van twaalf lessen voor beginners op 
woensdagavond. De kosten bedragen 90 euro en 
de cursus start 18 oktober 2023. U kunt zich daar-
voor aanmelden of meer informatie krijgen bij Jos 
Lensen; email jos.lensen@gmail.com of via 06-
23383605.

Kees Mertens
Voorzitter B.C. IJsselbridge

Bridgecursus BC IJsselbridge

Goedkope rijbewijskeuring
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht 
bij Goedkope Keuringen vanaf 25 augustus en ver-
volgens eens per maand bij Regus, Louis Braillelaan 
80. Voor informatie en een afspraak belt u naar het 
landelijk afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een 
datum reserveren kan via de website: www.goedko-
pekeuringen.nl. De artsen waar wij mee samenwer-
ken zijn aangesloten bij het ZorgDomein.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 50,00, 
C/D/E en Taxipas € 65,00.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de loca-
tie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat, dient er eerst een 
Gezondheidsverklaring gekocht te worden bij het 
CBR. U kunt het formulier downloaden via internet 
op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezond-
heidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal 
weken duren voordat u de papieren die de arts 
moet invullen thuisgestuurd krijgt van het CBR (per 
post of via de mail).

Inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte 
welkom.
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Open dag ‘Op Moer’
Jaarlijks organiseert Dorpshuis Op Moer in Moerkapelle een open dag. Beheerder Wilma Hertog en het 
bestuur van Op Moer willen zaterdag 30 september een dynamische dag met allerlei leuke activiteiten 
voor jong én oud verzorgen.

In de ochtend is er een spelletjescircuit voor kinderen en zijn er mogelijkheden voor alle leeftijden eens 
mee te doen in de sporthal met o.a. stoelgym, tafeltennis, rolhockey en zelfs apenkooien. 
In de middag wordt de uitslag van de Bakwedstrijd (Beste Bakker van Moerkapelle) bekend gemaakt en de 
beste foto van de fotowedstrijd rond het thema ‘Zomer in Zuidplas’ beloond.
Senioren worden van harte uitgenodigd in de middag thee of koffie te komen drinken, met een stukje taart 
natuurlijk.
Trude Matla geeft om 13.30 uur een proefles stoelyoga in de Kegelzaal.
 
Voor de laatste informatie: kijk op de website van Dorpshuis Op Moer  https://www.dorpshuisopmoer.nl/ 
of op facebook https://www.facebook.com/OpMoer/?locale=nl_NL.
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Verhalen van vroeger

In de vorige editie van SAZmagazine vertelde ik 
over de start van mijn stagejaar bij de afdeling 
bouwkunde van de Nederlandse Spoorwegen, in 
1956. Na dat korte Brabantse avontuur zag ik kans 
toch nog bij het in aanbouw zijnde Centraal Sta-
tion in Rotterdam (mijn toenmalige woonplaats) 
een nieuwe stageplek te veroveren. De bouw was 
immers al ver gevorderd. Ik werd belast met het 
toezicht op de nog resterende natuursteenwerken.

Het prestigieuze ontwerp van 
het station was van de 
nogal eigenzinni-
ge en wis-
pelturige 
archi-
tect 
Sy-

bold 
van Ra-
vensteyn 
(1889-1983). 
Al vanaf de jaren 
dertig in dienst bij de 
Spoorwegen, maar hij kreeg 
privilege om ook zelfstandig te mogen 
blijven werken. Zo ontwierp hij in 1937 Diergaarde 
Blijdorp, kenmerkend door de sierlijke ronde vor-
men en ornamenten. Hij noemde het zelf ooit zijn 
beste schepping. Tijdens de bouw van het station 
kwam hij bijna dagelijks langs. Dikwijls kreeg de 
hoofdopzichter dan de volle laag. Want Van Raven-
steyn was geen gemakkelijk mens. Veelal was zijn 
optreden autoritair en zelfs behoorlijk intimiderend.

Stenen sjouwen
Op zekere dag kreeg ik een verantwoordelijke taak 
toebedeeld. Zo voelde dat toen. Een beeldhouw-
werk, bestemd voor de centrale hal van het station, 
was opgeborgen in één van de opslagruimten onder 
het eerste perron. Onder voorwaarde van strikte 

geheimhouding werd ik tot sleutelbeheerder be-
noemd. De Gemeente Rotterdam had het kunstwerk 
aangekocht als geschenk aan de Nederlandse Spoor-
wegen. Regelmatig werd ik opgeroepen een gezel-
schap toegang te verschaffen naar het bijzondere 
bronzen beeld. Zo kwamen minister Cals, burge-
meester Van Walsum en de president-directeur van 
de NS, de heer Prof. Dr. Ir. Den Hollander voorbij.
Het beeld hing aan een takel met stalen ketting. Op 
zodanige hoogte dat een in triplex gemaakt model 

van de inmiddels ontworpen sokkel er 
precies onder paste.

Samen met enkele 
andere stagiaires 

werd ik op-
getrom-

meld 
een 

stuk 
of 

twaalf 
grote natuur-

stenen monsters 
op te halen en ermee 

naar het beeld te komen. 
Op aanwijzing van Van Ravensteyn, die 

vergezeld was van één van zijn naaste medewerkers, 
moesten we  de monsters één voor één in diverse 
standen bij het beeld houden. Zodat een keuze ge-
maakt kon worden voor de bekleding van de sokkel.

Besluiteloos
Na wat overleg tussen architect en medewerker, 
waarvan wij niet veel begrepen, moesten we te 
voet de zware stenen blokken naar de stationshal 
sjouwen. Daar werden ze, op de plek waar het beeld 
moest komen, op de vloer uitgestald. Al snel bleek 
dat de architect grote moeite had een keus te ma-
ken. Licht schuddend met het hoofd, starend naar 
de steenmonsters, bleef hij er maar omheen schui-
felen. Zijn naaste medewerker mompelde iets en 

Het afscheid
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Ook voor mij dus een afscheid, maar dan wel verrijkt 
met een leerzame ervaring.

Cor Vermeulen
juli 2023

liep weg. Sanitaire stop, dachten we. Maar nee, hij 
was snel terug, met in zijn hand een donker steen-
tje ter grootte van een briefkaart, dat hij zwijgend 
tussen de andere monsters zette, waar het totaal 
in het niet viel. Maar niet voor Van Ravensteyn, die 
met stemverheffing uitriep: “Verdomme, baas dat is 
het!”
Dat de medewerker met “baas” werd aangespro-
ken leek vreemd, maar het was gewoon z’n ach-
ternaam. Dat de gekozen steensoort “diabaas” 
wordt genoemd moet echter als toevallig worden 
beschouwd. Onze inspanningen bleken hiermee dus 
nutteloos te zijn geweest.

Speculaasjes
J.H.Baas was bouwkundig tekenaar, maar vooral 
zeer kunstzinnig. Toen Van Ravensteyn, vanwege de 
hoge kosten, er niet in slaagde in Londen een werk 
van de beroemde beeldhouwer Henry Moore te 
bemachtigen, vroeg hij aan Baas iets in die stijl te 
ontwerpen. Het werden twee grote sculpturen op 
de open uiteinden van het stationsgebouw, die in de 
volksmond al snel “de speculaasjes” werden ge-
noemd. Bij het nieuwe station hebben ze uit waar-
dering opnieuw een plek gekregen.

Afscheid
Dat gold echter niet voor het bronzen beeld, dat 
door kunstenaar Umberto Mastroianni (1889-
1983) werd gemaakt. Het heette oorspronkelijk “Gli 
Amanti” (de geliefden), maar werd in de preutse 
jaren vijftig omgedoopt in “Het Afscheid”. Vanwege 
verbouwingen in de stationshal stond de Spoorwe-
gen het kunstwerk in 2000 tijdelijk af, als aanvulling 
op het beeldenterras aan de Westersingel, waar het 
echter nu nog steeds is te bewonderen. Uiteindelijk 
dus voor het station een afscheid van ‘het afscheid’.
Voor Sybold van Ravensteyn zou het beeld ook 
symbool kunnen staan voor zijn afscheid. Hij was de 
gepensioneerde leeftijd inmiddels gepasseerd en 
had de leiding van het bureau al overgedragen aan 
architect Koen van der Gaast. Veel ingewijden wa-
ren van mening dat medewerker Baas een grotere 
invloed op de zakelijke architectuur van het stati-
on moet hebben gehad dan werd voorgehouden. 
Temeer omdat de gemeente een eerder ontwerp in 
neobarokke stijl van Van Ravensteyn had afgekeurd. 
Van Baas is bekend dat hij bij een paar andere stati-
ons (Almelo, Tilburg) zijn werk onder Van der Gaast 
voortzette, maar meer informatie over hem heb ik 
niet kunnen vinden, zelfs zijn voornaam niet. Een 
uitgesteld afscheid van een kunstenaar die meer 
waardering verdiende.

De officiële opening van het station, in mei 1957, 
heb ik niet kunnen meemaken, mijn stage zat erop. 
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Met een stuiver in je knuistje
Ik stam nog uit de begintijd van de televisie; de vroege jaren vijftig. Er waren wel wat proefuitzendingen 
geweest, maar van massaal bezit van zo'n geheimzinnige beeldbuis was absoluut geen sprake. Het was 
overigens wel een tijd waarin nog saamhorigheid bestond, al verdenk ik sommigen ervan dat de Holland-
se koopmansgeest daar mede debet aan was.

Wie in de straat al in het bezit was van een televisie was een ‘beroemdheid’ en zeer populair. Vooral omdat 
de andere straatbewoners ook graag eens naar de nieuwerwetse wonder wilden kijken en de gelukkigen 
daarom zeer voorkomend benaderden.
Voor ons kinderen lag dat anders. En daar maakten sommigen buren slim gebruik van. Zij stelden op 
woensdag- en zaterdagmiddag hun huis open voor een aantal buurtkinderen als de kinderprogramma's 
werden uitgezonden; De Verrekijker (een soort Jeugdjournaal avant la lettre) en de poppenshow van Dap-
pere Dodo en zijn vriendje Kees, juffrouw Pinnig en Opa Buiswater.

Wij mochten komen kijken bij onze bovenbuurvrouw, mevrouw Krol, die er al vroeg bij was met haar televi-
sie. Volstrekt onbaatzuchtig was die openstelling voor de jeugd niet: mevrouw Krol vroeg doodleuk vijf cent 
per kind als ‘entreegeld’. Eigenlijk helemaal niet zo weinig als het nu lijkt, zeker als je je nog even bedenkt 
wat je destijds voor vijf cent allemaal kon kopen aan snoep bij de waterstoker. Ik vermoed dat zij haar tele-
visie vrij snel had terugverdiend, gezien het aantal kinderen dat trouw tweemaal per week met een stuiver 
in hun knuistje geklemd voor de deur stond te wachten tot ze mochten binnenkomen.

Later kwamen er nog veel meer herinneringswaardige jeugdprogramma's; Vier Veren Waterval (met cow-
boys en indianen), Morgen Gebeurt Het (met raketten en astronauten), het Koffertje van Okkie Trooi (over 
een grappige uitvinder), maar het aantal kijkers bij mevrouw Krol nam vlot af, want steeds vaker haakte een 
kind af, doordat er nu thuis een eigen tv stond en dat gezamenlijk kijken veranderde in thuis kijken in de 
eigen kring. Begon daar de individualisering???
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De wijkagent
Chef in de maling
Een nieuwe herinnering aan mijn tijd als wijkagent 
bij de politie Rotterdam in Crooswijk.

Mijn collega Joop en ik vatten het plan op onze chef 
eens flink in de maling te nemen. U moet weten dat 
wij samen een kamer op de begane grond hadden in 
het politiebureau, naast de ingang voor het publiek. 
De kantine was op de tweede verdieping.

Op maandagmorgen was het gebruikelijk dat onze 
chef een praatje met ons maakte. Dick, zo heette hij, 
was een alleraardigste man. Hij was goed voor zijn 
mensen en zat vol humor. Dat laatste sprak ons erg 
aan, omdat wij dat ook zaten. Onze grap bestond er-
uit dat Joop en ik van plan waren flink tegen elkaar 
tekeer te gaan op het moment dat Dick zijn weekge-
sprekje bij ons kwam houden. En zo geschiedde.

Dick kwam eraan en Joop en ik gingen voluit tegen 
elkaar op het orgel. Het was op de gang duidelijk te 

horen. Dick, die nog 
buiten de kamer was, 
schrok en stond als 
aan de grond genageld 
voor onze kamer. De 
gemoederen tussen 
Joop en mij liepen nog 
hoger op. Dick zei later 
dat hij dacht dat wij 
elkaar misschien wel in 
de haren zouden vlie-

gen. Hij stapte binnen, haalde uit zijn achterzak zijn 
portemonnee tevoorschijn en gaf mij drie gulden. 
“Hier Chiel, ga jij eens boven koffie met koeken ha-
len, en vlug”, trachtte hij de boel te sussen. Ik grin-
nikte inwendig, pakte het geld aan en ging de koek 
en koffie halen. Ik riep nog tegen Joop: “Jij bent nog 
niet klaar met mij.”

Even later kwam ik terug met de bestelling en zette 
die op ons bureau met de woorden: “Zo Dick, zo 
regel je gratis koffie met koek.”

Joop en ik vielen elkaar lachend in de armen. Dick 
keek volkomen verbouwereerd toe, maar moest er 
toen toch smakelijk om lachen. Hij bekende later 
dat hij echt niet wist hoe hij met de situatie moest 
omgaan. Ik zei hem dat hij de juiste beslissing had 
genomen.

Chiel van de Werken

Uitbreiding Yoga Zevenhuizen 
Het was al lang de wens van yogadocente Nicole; 
een tweede yogagroep van de SAZ in Zevenhuizen! 
Haar wens is vervuld en wel sinds donderdag 7 
september 2023 vanaf 9.30 uur in de locatie van 
Vogelvereniging Zang en Kleur.

Deze yogales voor senioren is aangepast aan de 
leeftijd van de deelnemers en hierdoor zeer toegan-
kelijk. Bij yoga oefen je tal van verschillende hou-
dingen. Zowel staand, als zittend en liggend. Deze 
houdingen hebben allemaal tot doel de souplesse, 
kracht, het evenwicht of de ontspanning te bevorde-
ren of te ontwikkelen. De houdingen worden rustig 
uitgevoerd en er is voldoende ruimte voor aan-
passingen, zodat u – ook wanneer het lichaam wat 
minder meewerkt – de les kunt volgen. Adem en be-
weging vormen de basis van de les. Aandacht voor 
ademen en aandacht voor bewegen brengen rust en 
ruimte in zowel lichaam als geest. Ontspanning en 
meditatie maken de les compleet. Yoga helpt je je 
lichaam langer vitaal en sterk te houden.

Locatie: 
Vogelvereniging Zang en Kleur
Nijverheidscentrum 52 in Zevenhuizen.

Wilt u meer informatie of u opgeven voor een proef-
les, dan kunt u mij bellen op 06 – 10 69 09 16 of 
mailen naar yogazevenhuizen@sazuidplas.nl.

SAZ Team Inspanning
Petra Lelieveld, Teammanager
06 – 10 69 09 16
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Met SAZ in bad
Klankbaden? Heb je daar een zwempak bij nodig? 
Toen ik voor SAZ-Magazine een klankbad mocht 
gaan ervaren, had ik geen idee wat ik moest mee-
nemen of aantrekken. “Een zwempak is niet no-
dig”, zei Ellen van den Berg, die de klankbadsessies 
verzorgt. “Draag comfortabele kleding en neem 
een kussentje en dekentje mee.” En zo toog ik, 
bepakt, bezakt en enigszins in verwarring naar 
Dorpshuis Swanla voor mijn allereerste klankbad. 

Lang hoef ik niet te zoeken in het Dorpshuis. Ik ga 
gewoon op het geluid af. En inderdaad, daar tref ik 
Ellen tussen haar instrumenten. Trots toont ze me 
haar klankschalen, een indrukwekkende gong, een 
sjamanendrum en iets dat ik herken als een wind-
gong uit de tuin. “Elk instrument 
geeft een andere klank en 
heeft daar- mee een ande-
re uitwer- king op ons 
lichaam, geest en 
bewust- zijn”, legt 
Ellen uit. Terwijl 
ze me meer 
vertelt over de 
klank- baden 
die ze maande-
lijks voor 
SAZ verzorgt, 
drup- pelen de 
deel- nemers 
binnen.

Ellen vervolgt 
haar ver- haal over de 
klanken en trillingen die 
de schalen voortbrengen 
en hoe dit effect heeft op het men-
selijk lichaam. “Ons lichaam bestaat voor ongeveer 
70% uit water. De trillingen die de instrumenten 
voortbrengen, zoeken een weg door het water van 
je lichaam. Daardoor ontspant het lichaam en komt 
het als het ware weer in balans. Het kan ook zijn dat 
de geluiden emoties of herinneringen losmaken, dat 
gebeurt ook. Dat is oké, ook dat mag er zijn. Daar is 
hier ruimte voor.”

Als ik de deelnemers vraag wat zij uit de sessies met 
Ellen halen, antwoorden zij volmondig in koor: “Ont-
spanning.”  “Even een uurtje helemaal voor jezelf”, 
voegt een dame toe. “Je moet het zelf maar erva-
ren.” En dat is meteen een mooi moment om het 
klankbad te beginnen. Ik installeer me op het matje, 
kussentje onder mijn hoofd (tip: bij rugklachten een 
extra kussentje onder de knieën), sluit mijn ogen en 
wacht af wat er gaat gebeuren.

Ellen opent de sessie met de gong. Een diepe, don-

kere klank die me herinnert aan het begin van een 
spannende bioscoopfilm. Het is waar. Geluid brengt 
inderdaad herinneringen boven. De schalen hebben 
elk hun eigen geluid, hoog, laag, maar alle aange-
naam. Ellen is verantwoordelijk voor het volume en 
de variatie. De ontspanning blijft bij mij aanvankelijk 
uit, maar dat kan ermee te maken hebben dat het 
mijn eerste klankbad is, of omdat ik weet dat ik na 
afloop nog een stukje moet schrijven voor het ma-
gazine. Stiekem ben ik toch ‘aan het werk’. Maar als 
Ellen de windgong in het geheel betrekt, brengt het 
sprookjesachtige getinkel mijn gedachten toch tot 
rust. Ook ik ervaar ontspanning.

Wanneer Ellen ons even later rustig laat ontwaken 
en “aankomen in het hier en nu”, geeft ze ons hier-
voor ruim de tijd. En dat is nodig, want “het zoemt 
nog even door” bij mijn buurvrouw. Een evaluatie 
van de sessie hoef ik niet te verwachten, want “we 
genieten nog even na, zonder woorden.” Aldus de 
deelnemers. Dat was voor mij voldoende. Soms 
zegt stilte meer dan duizend woorden. We drinken 
onze thee en nemen de tijd. “Het is goed om na 
het klankbad niet te veel te plannen. Zo hou je het 
ontspannen gevoel langer vast. Het is slechts een 
advies. Niets moet.” En dat is precies zoals ik het 
deze sessie heb ervaren. Ongedwongen en ontspan-
nen. Een goede afsluiting van een drukke week en 
een mooi begin van het weekend.

Wilt u ook een klankbad ervaren? De volgende 
sessies zijn al gepland. Iedere derde vrijdag van de 
maand in Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen kunt u 
zich onderdompelen in Ellen’s klankbaden.

Door N. Buskens
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Stoelyoga; niet voor kneusjes
Yoga heb ik wel vaker gedaan. Power yoga, bikram 
yoga, zwangerschapsyoga. Het klinkt me allemaal 
bekend in de oren. Maar van stoelyoga had ik nog 
nooit gehoord. De naam spreekt voor zich, dus 
ik kan me er een voorstelling bij maken. Op naar 
Dorpshuis Op Moer om te kijken of ik dit kunstje 
ook op een stoel kan.

Trude Matla-Van der Veer is de docente die de stoe-
lyogalessen verzorgt. Ze geeft al les sinds 1988 en 
heeft zich bekwaamd in een breed palet aan ver-
schillende vormen yoga. Op haar uitnodiging mag ik 
deelnemen aan een les. Om vooral ontspannen aan 
te komen, zorg ik dat ik ruim op tijd aanwezig ben 
en me niet hoef te haasten.

Ik was niet de enige met die gedachte, want in de 
gang tref ik een groepje dames, gezellig keuve-
lend over vakanties en wat al niet meer. Misschien 
waren deze dames niet bang om te laat te komen, 
maar zijn ze gewoon vroeg voor de klets. Ook de les 
begint sociaal. Hoe gaat het met iedereen? Wie is 
afwezig? En een introductie en warm welkom voor 
mij als gast. Participerend uiteraard, want ik wil het 
ervaren.

Stoelyoga is niet alleen maar gezellig. Trude is een 
professional. Dat blijkt onder andere uit de aan-
dacht die ze bij aanvang besteedt aan blessures 
onder de deelnemers. Eén van de deelnemers grapt 
dat dit de les voor kneusjes is, met alle mankemen-
ten, en dat de ‘echte yoga’ in het uur hiervoor was. 
Trude legt uit dat dit niet het geval is. Ze meent dat 
sommige deelnemers de oefeningen evengoed op 
de mat zouden kunnen doen. “Maar het geeft soms 
meer zekerheid en vertrouwen als er alleen al een 
stoel in de buurt is.” Enkele dames beamen dat ze 
huiverig zijn om te vallen of geven aan moeite te 

hebben van een matje op de grond op te staan. 
Daarom is stoelyoga voor hen een uitkomst. En ter-
loops geeft Trude een aantal tips om gemakkelijker 
overeind te komen na een val.

Dat de les niet voor kneusjes is, blijkt wel uit de oe-
feningen. Die zijn op momenten pittig. Maar Trude 
geeft aan vooral de eigen grenzen te bewaken en die 
niet te overschrijden. “Bewust worden van je lijf en 
eventuele beperkingen hoort ook bij yoga.” Zo blijkt 
het voor alle deelnemers goed vol te houden. Ook 
de aandacht die Trude besteedt aan ademhaling 
vergemakkelijkt de oefeningen. De les moet vooral 
laagdrempelig zijn. Je mag bijvoorbeeld gewoon in 
je dagelijkse kloffie meedoen. 

De les eindigt met een ontspanningsoefening. Ik 
overdenk de les en concludeer dat stoelyoga een 
heel aangename manier is om in beweging te 
blijven. Even een uur aandachtig bezig met je lijf, 
ademhaling en energie. En als ik dan thuis ook zo nu 
en dan mijn stoel (of matje) erbij pak, is yoga een 
fijne manier om gezond te blijven.

Interesse?? Neem eens een kijkje op woensdagoch-
tend van 11.15 tot 12.15 uur.

Door N. Buskens
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Fotoclub SAZ
De fotoclub bestaat uit een groepje enthousiaste mensen met veel en weinig ervaring. Deze foto is gemaakt 
tijdens een fotoshoot bij de molens langs de Rotte.
Om de veertien dagen komt de groep bijeen. Heb je interesse, neem dan contact met mij op voor het pro-
gramma. Je kunt vrijblijvend een aantal keren meedoen.

Martin Damen (06-31249266)


