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Van de bestuurstafel
Beste leden van SAZ

Om maar gelijk met de 
deur in huis te vallen, 
ik had het u beloofd: 
mijn moederkip heeft 
een kuiken ter wereld 
gebracht. Deze kip is 
voor het eerst moe-
derkip en ze heeft het 
heel goed gedaan. Of 
het kuiken Flip of Flap 
gaat heten, kan ik u 
nog niet vertellen. Het 
geslacht van dit kuiken 

is nog moeilijk te duiden. Ik hoop op een hennetje.

Onlangs hielden wij onze algemene ledenvergade-
ring (ALV); het werd een bijeenkomst met een hoge 
opkomst. Tijdens de vergadering heeft het bestuur 
verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en 
afscheid genomen van Aad Stuivenberg, onze pen-
ningmeester, die over een lange periode zijn inzet 
en energie aan onze vereniging gegeven heeft. We 
zijn hem dankbaar voor al deze jaren.

Een enkel lid heeft ons gevraagd waarom de ALV al 
zo kort na de vorige gehouden werd. De reden daar-
van is dat we nu geen coronarestricties meer heb-
ben en zijn teruggekeerd naar het reguliere moment 
in het jaar.

Tijdens de ALV heeft het bestuur aangekondigd ons, 
naast de bestaande activiteiten, meer te gaan inzet-
ten voor ontspannende activiteiten. Een van deze 
activiteiten wordt een muzikaal onthaal vanwege 50 
jaar dorpshuis SWANLA in Zevenhuizen. Deze bij-
eenkomst wordt gehouden op vrijdag 24 november. 
Noteer deze datum vast in uw agenda; nader bericht 
volgt.

Op de achterzijde van dit magazine treft u een foto 
aan van een activiteit van de fotoclub van SAZ. 
Gemaakt in het kader van portretfotografie. Zo heeft 
de fotoclub om de veertien dagen een activiteit op 
de donderdagavond in de Batavier in Nieuwerkerk 
aan den IJssel. Heeft u interesse, bel dan Berend 
Brinkhuis op 06-54686574. De groep bestaat nu uit 
dertien enthousiaste personen en er is zeker plaats 
voor meer geïnteresseerden; kom gerust een paar 
keer vrijblijvend meedoen!

Graag attendeer ik u op Boerderij De Koeienstal, tus-
sen Nesselande en Zevenhuizen. Het is een uitspan-
ning aan de rand van de Eendrachtspolder. Je kunt 
er tegen een betaalbare prijs wat nuttigen en het is 

heerlijk om te zien dat startende ondernemers bezig 
zijn er wat moois van te maken. Voor jonge kinderen 
is het een heerlijke omgeving, met tal van dieren die 
geaaid kunnen worden.

Bij het openslaan van dit magazine heeft u gemerkt 
dat we de vormgeving aan het veranderen zijn. We 
zijn blij met een jonge onderneemster, Vanessa van 
der Velden, die ons en de redactie daarin onder-
steunt.

Onlangs vroegen verschillende leden mij of de SAZ 
geen leesclub zou willen beginnen. Bij voldoende 
belangstelling is dit natuurlijk mogelijk. Dus lijkt u 
dit wat, bel mij, dan gaan we kijken of we dit kunnen 
starten. Het is heerlijk boeken te lezen, je te verdie-
pen in een andere omgeving, wereld of gedachte en 
dit gezamenlijk te bespreken.

Bij de laatste ALV had het bestuur van stichting Se-
nioren Uitjesbus Zuidplas gevraagd of zij hun folder 
bij onze vergadering mochten neerleggen. De SAZ 
draagt deze stichting een warm hart toe. Ze maken 
iedere maand een prachtige folder met tal van be-
taalbare uitjes. Interesse, bel dan met Adrie Volder, 
06-57943650

Tot slot nog aandacht voor een nieuwe activiteit, 
namelijk Parkinson boksen, geen gewelddadige 
activiteit, maar het boksen is zeer geschikt voor 
mensen met Parkinson. Het combineert het verbe-
teren van het uithoudingsvermogen met het (leren) 
maken van diverse bewegingen en stoten waardoor 
de balans, spierkracht en motorische vaardigheden 
verbeteren. Interesse. Bel met Petra Lelieveld, team-
manager Inspanning op 06-10690916

Tot ziens en bij vragen, bel mij gerust.

Martin Damen
voorzitter (06-31249266)
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Van de redactie
Voor u ligt het tweede nummer van dit jaar van het 
SAZ-magazine; ons onvolprezen verenigingsblad, 
waarin we proberen u zo goed mogelijk te infor-
meren over wat er allemaal gebeurt bij Senioren 
Actief Zuidplas. 

Dat is niet weinig, kan ik u zeggen. Ik loop nu een 
half jaartje mee in deze vereniging en sta telkens 
weer verbaasd over de hoeveelheid activiteiten 
die onze vereniging aanbiedt aan haar leden. Op 
maat gesneden en vooral gericht op plezier beleven 
aan beweging. Daar zou je net zo goed elke maand 
een magazine over kunnen uitgeven, maar dat is 
vermoedelijk een tikkie te begrotelijk en ook nogal 
bewerkelijk, gezien de hoeveelheid werk die dit met 
zich meebrengt. Voorlopig doen we het dus nog 
maar met vier uitgaven per jaar.

In deze uitgave ziet u nog maar eens het bewijs 
van hoe actief de SAZ is voor haar leden. We in-
troduceren namelijk alweer een nieuwe activiteit; 
Parkinson Boksen. Uw eerste reactie zou, niet eens 
zo gek, kunnen zijn 'Boksen..., dat is toch niets voor 
Parkinsonpatiënten?’ Maar dan vergist u zich deer-
lijk. Jarenlang gedegen onderzoek heeft aangetoond 
dat beweging een uitstekende remedie is voor 
Parkinsonpatiënten en het verloop van de ziekte 
vertraagt. In Nieuwerkerk aan den IJssel zetelt een 
expert op dat gebied, Erwin Lagcher. Hij heeft een 
fikse opleiding achter de rug en is gespecialiseerd in 
de omgang met Parkinsonpatiënten. In een uitge-
breid artikel vertellen hij en enkele patiënten die zijn 
bokstrainingen volgen hoe hij te werk gaat en wat 
daarvan de effecten zijn. Bang voor klappen hoeft u 
niet te zijn, maar Erwins’ oefeningen dragen wel bij 
aan een beter gevoel. Lees alles over deze nieuwe 
activiteit in het hart van dit magazine.

Een nieuwe activiteit, leuk, maar er zijn nog genoeg 
al langer lopende activiteiten, die ook nog wel wat 
extra bekendheid verdienen. Daarom ging de redac-
tie op bezoek bij hydrotherapie, fysiogym en fysiofit 
om een kijkje te nemen hoe het er daar aan toe 
gaat. Opvallend bij elke activiteit is hoe zorgvuldig er 
wordt omgegaan met de capaciteiten van elke deel-
nemer. Niemand wordt voor onoverkomelijke opga-
ven gesteld en mocht het desondanks een beetje te 
zwaar blijken, neem je gewoon even gas terug.

Buiten deze verslagen van activiteiten vindt u in dit 
nummer weer enkele verhalen van vroeger en de 
rubriek politieverhalen van de wijkagent, staan en-
kele oudere leden in het zonnetje en leest u hoe de 
fitnessdeelnemers er een gezellig ochtendje op uit 
trokken. Verder kregen we een alleraardigste reac-
tie op ons verzoek om persoonlijke herinneringen 

van lezers. Cor Vermeulen schreef een mooi verhaal 
over zijn werkzame leven, waarin hij het nodige be-
leefde. Ook is er nog een interview met Rob Feléus, 
die vertelt over zijn grote hobby, toneelspelen. Ook 
een bijzondere hobby? Laat het ons weten. Wellicht 
kunnen we daar dan ook eens aandacht aan sche-
neken. Ten slotte een artikel over de ploeg van het 
Repair Café, die de jeugd van Zuidplas liet kennisma-
ken met hun werk. 

De redactie wenst u veel leesplezier. 
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Stilzitten is er niet bij
Voor de deelnemers aan de Fitnessgroep is de 
woensdagmorgen ‘heilig’. Dat is het moment dat 
iedereen zich met veel plezier een uurtje laat 
‘afbeulen’ door Joke Bartele Hielkema, zodat ze er 
daarna weer een weekje tegen kunnen. Maar 15 
maart viel dat ‘heilige’ moment in het water  als 
gevolg van de Waterschaps- en Provinciale Staten-
verkiezingen. De vaste gymzaal bij het Comenius 
was daarvoor omgetoverd tot 
stemlokaal en daarin passen 
natuurlijk geen vrolijke mu-
ziekjes en huppelende senio-
ren.

Maar...., die senioren 
zijn niet zomaar voor 
een gat te vangen 
en laten zich niet 
zo gemakkelijk 
hun sportuurtje 
ontnemen. 
Dus werd er 
een alternatief 
bedacht, want 
stilzitten is er niet 
bij, vinden zij. Als 
sportieve vervanging 
werd gekozen voor een 
wandeling naar molen 
De Windlust. 
Het Comenius, als vaste 
sportzaal, diende als ver-
trekpunt, waar de liefhebbers 
zich om negen uur verzamel-
den. Vanaf daar ging het in lekker 
wandeltempo langs de Zuidplaslaan 
naar het NS-station en daar de Van Rijckevorsel-
weg over, naar de 's Gravenweg. Op de T-spiltsing 
hadden de wandelaars de keus: rechtsaf naar het 

Hitlandselaantje en dan met een flinke omweg door 
het Hitlandbos terug naar de 's-Gravenweg en mo-
len De Windlust.

Het grootste deel koos voor die lange route, enkele 
anderen verkozen de kortere route, linksaf over de 
‘s Gravenweg naar de molen.
Uiteindelijk kwamen beide groepen toch redelijk 

kort na elkaar het gezellige 
restaurantje van molen De 

Windlust binnenrollen, 
alwaar vrijwel direct 

een gezellige sfeer 
heerste. Een lek-

ker kopje koffie, 
heerlijke koekjes 

of forse gevul-
de koeken 

vulden de 
magen en 

brach-
ten de 

tongen in 
beweging. 

Tijd om te 
genieten van 

het prachtige 
uitzicht over de 

IJssel was er niet 
en het uurtje vloog, 

al kletsend, nog snel-
ler om dan een uurtje 

fitness. Iets minder moe 
dan anders, maar zeer ze-

ker net zo tevreden keerde 
iedereen tenslotte welge-

moed huiswaarts. Volgende week weer ‘gewoon’ 
fitnessen!
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Bewegen voor iedereen
Senioren Actief Zuidplas (SAZ) is erg actief als het 
gaat om ouderen in beweging te krijgen of te hou-
den. Er is een uitgebreide tak Inspanning, waarin 
tal van activiteiten te vinden zijn voor ouderen, 
hoe fit ze ook nog zijn. Want ook als je de honderd 
meter niet meer in tien seconden aflegt, kun je de 
spieren nog best aanspreken. Zoals bij Fysiofit en 
Fysiogym, twee onderdelen van Inspanning, die 
zich sterk richten op leden die zich niet meer in 
staat achten tot een zware inspanning, maar nog 
wel fit willen blijven. Het SAZ-magazine heeft voor 
u zijn licht bij beide onderdelen opgestoken en 
vertelt u graag over onze ervaringen.

Beide bewegingstakken staan onder leiding van 
docente/fysiotherapeut Adrienne Scholte, die op 
maandagmorgen van 11.15-12.15 uur een les Fy-
siofit geeft in De Meander aan de Boslaan 1 en op 
donderdagmiddag van 13.15-14.15 uur Fysiogym 
in Moz-art, in de aula van de muziekschool aan de 
Schubertstraat 50.

De eerste les die wij bezoeken is Fysiofit in De Me-
ander op maandag. Deze activiteit is pas begin dit 
jaar gestart, maar mag zich verheugen in een grote 
belangstelling. In korte tijd was het maximumaantal 
deelnemers bereikt en dat is niet zo vreemd, want 
het is een bijzonder aangename manier om fit te 
blijven.
Al bij binnenkomst is direct voelbaar dat er een 
prettige sfeer heerst; overal wordt volop gezellig 
gekletst. Tot Adrienne binnenkomt en het serieuze 
werk begint. Maar niet voordat er wat extra ruimte 
gecreëerd is door het openschuiven van een tussen-
wand. Dan gaat de muziek aan en de ‘voetjes van 
de vloer’. Figuurlijk dan, want de meeste oefenin-
gen worden uitgevoerd, zittend op een stoel. Wie 
denkt, ‘pfff, makkie’ vergist zich deerlijk, want de 
oefeningen gaan dik een half uur onafgebroken door 
en menigeen moet af en toe een blaasje pakken om 
even bij te komen. De laatste tien minuten is er een 
erg prettige cooling down. Bijna als een hypnotiseur 
voert Adrienne de deelnemers langs diverse heerlijk 
ontspannende oefeningen, waarbij je moet oppas-
sen je niet in slaap te laten sussen. Als elk spiertje 
aan de beurt is geweest, tot aan de oogleden toe, is 
de les ten einde, maar de bijeenkomst nog niet. Het 
laatste kwartiertje is er koffie en wordt er nog wat 
nagepraat. Erg gezellig allemaal.

Oude rotten
Op naar de donderdag voor Fysiogym, weer een an-
dere groep. Fysiofit, Fysiogym, wat zou het verschil 
dan eigenlijk zijn, vragen wij ons af, onderweg naar 
de muziekschool. Nou, dat blijkt heel wat groter dan 
verwacht. Het begint al bij de zaal. De aula in de mu-
ziekschool is veel ruimer en die ruimte wordt volop 

benut. Als ik binnenstap, zijn er al diverse mensen 
druk in de weer met voorbereidingen, stoelen klaar-
zetten en zo. Even later stapt Cora de Vries binnen. 
Zij is coördinator van deze groep en verstrekt enige 
uitleg.
“Deze groep bestaat al heel lang", vertelt ze. “Veel 
deelnemers waren al lid toen het nog onder de 
reumapatiëntenvereniging viel. Dus alles verloopt 
hier tamelijk gesmeerd. Als coördinator krijg ik hulp 
van twee dames, die vaak de sportattributen al klaar 
leggen. Ja, het is echt een groep oude rotten bij 
elkaar hier.”

Dat is goed zichtbaar. Als docent Adrienne nog even 
wordt opgehouden door een deelneemster die 
wat te vragen heeft, gaan de anderen helemaal uit 
zichzelf aan de warming up beginnen. Dan wordt 
meteen het grote verschil met Fysiofit zichtbaar; 
de hele zaal wordt gebruikt. Er staan wel stoelen, 
maar die worden alleen gebruikt voor enkele oe-
feningen met rekbanden waarmee onder meer de 
beenspieren worden getraind. Verder is het lopen 
en staan en de les duurt drie kwartier. Dan is er wel 
een soortgelijke cooling down, maar dat is vrijwel 
de enige overeenkomst. Koffie is er ook niet aan het 
slot, maar het is er geen spatje minder gezellig door.

Lijkt Fysiofit of –gym u wel iets voor u? Kom gewoon 
eens vrijblijvend een proeflesje volgen. U zult zien 
dat het u heel erg bevalt.

Fred Wallast
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New kids on the block
Senioren Actief Zuidplas timmert al tijden aan 
de weg met de zeer populaire Repair Cafés. Een 
vast team van techneuten staat klaar om defecte 
apparaten van leden te repareren, zodat ze weer 
een tijdje meegaan. Maar..., zoals bij wel meer 
zaken binnen de SAZ worden die techneuten ouder 
en dus moet er aan de toekomst worden gedacht. 
Daarvoor worden onder meer geregeld Repair Ca-
fés voor kinderen georganiseerd.

“Nou, dat is niet alleen 
bedoeld om de 
vergrijzing op te 
vangen, hoor", 
weerspreekt 
Peter Rom-
mens, de 
coördinator 
van de Repair 
Cafés. “We 
willen de 
kinderen hier-
mee ook enig 
milieubewustzijn 
bijbrengen. Opdat ze 
begrijpen dat het soms 
beter is een defect apparaat 
te repareren dan zomaar weer een 
nieuw te gaan kopen.”

In maart waren drie donderdagen gereserveerd in 
Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen voor het zoge-
noemde Repair Café Kids. De kinderen waren via 
school geattendeerd op de mogelijkheid eens een 
kijkje te nemen en misschien zelfs wat kleine klusjes 
te klaren. Dertien kinderen hadden zich uiteindelijk 
aangemeld en daar gingen de vaste Repair Café-me-
dewerkers enthousiast mee aan de slag.

De eerste donderdag kregen ze uitleg over het hoe 
en waarom van de Repair Cafés en werd hen uitge-
legd hoe ze veilig kunnen werken en welke gereed-
schappen ze kunnen gebruiken.
“Ze mochten ook een fietsband plakken. Dus eerst 
netjes de band van de velg halen, plakken en weer 
terugplaatsen", legt Chiel van de Werken uit. “Van-
daag is de tweede dag en hebben we allerlei appa-

raten voor ze klaar staan. Een waterkoker, 
modem, speelgoedrobot en meer 

van dat soort spul. Dat mo-
gen de kinderen openma-

ken en bekijken en, als 
ze dat kunnen, zelfs 

repareren. Op de 
laatste donderdag 
mogen ze zelf 
iets van thuis 
meenemen om 
hier te repare-
ren. Ze hebben er 

erg veel plezier in 
en het is heel leer-

zaam.”

Gezien het enthousiasme 
van de kinderen wordt dit initia-

tief bijzonder op prijs gesteld en beleven 
zij er veel plezier aan. En nu maar hopen dat deze 
kinderen in de toekomst inderdaad de ‘New kids on 
the block’ blijken te zijn, die zo'n nuttige instelling 
als het Repair Café tot in lengte van jaren in stand 
willen houden.

Fred Wallast
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OpBOKSEN tegen Parkinson

Eén voor één druppelen ze de kleine sportzaal bin-
nen, terwijl Erwin zijn verhaal doet. Nieuwsgierige 
blikken en hartelijke begroetingen. “O ja, Erwin had 
verteld dat er mensen zouden langskomen voor 
een artikel.” Erwin onderbreekt zijn verhaal om de 
eersten te zeggen dat ze alvast een balletje kunnen 
trappen. Want dat speelse, dat vinden ze leuk. Fa-
natiek als ze zijn, vliegen de ballen ons om de oren. 
Onze collega hoort de bal langs haar hoofd zoeven, 
terwijl ze op een haar na wordt geraakt. “Het is 
nog gevaarlijk hier.” Iedereen moet hard lachen. Er 
worden hier volop grappen gemaakt. Liefst met een 
grote dosis zelfspot. Dat kan allemaal. Het is voor 
velen juist een manier om te kunnen omgaan met 
de lichamelijke veranderingen die ze ervaren. 

In 2018 is Erwin Lagcher in Schoonhoven gestart 
met Parkinson Boksen. Iets dat landelijk nog niet 
heel erg bekend is. Er is nog te weinig aanbod voor 
mensen met Parkinson, MS of andere aandoeningen 
die het bewegen bemoeilijken. “Hopelijk komt daar 
verandering in. Het zou geweldig zijn als er meer 
gekwalificeerde trainers zijn om Parkinson Boksen 
te geven. De Nederlandse Boksbond ziet gelukkig 
steeds meer in dat boksen ook andere doelen kan 
dienen en een maatschappelijke bijdrage kan leve-
ren.” Een ontwikkeling die Erwin alleen maar toe-
juicht en waar hij ook zelf actief aan bijdraagt.

“Je moet weten wat er kan gebeuren in de 
toekomst. Maar je moet er niet wakker van 

liggen.” – Cees - 

“In het begin was het een beetje pionieren. 
Ontwikkelen, doorgaan, testen. Wel altijd 

met veiligheid voorop.” – Erwin - 

Terwijl Erwin zich bij de rest voegt, stapt een vrouw 
vrolijk mijn kant op. Groesje straalt een blijheid en 
optimisme uit dat aanstekelijk is. Ik zie dat ze haar 
eigen bokshandschoenen bij zich heeft. Felroze met 
een tijger erop. “Pas maar op als ik ze straks aan 
heb”, zegt ze lachend. Ze neemt plaats op het bankje 
voor me en ratelt 
lekker verder. Ze 
vertelt dat het als 
veertiger met een 
gezin niet meevalt 
alle ballen hoog te 
houden wanneer 
je lichaam af en 
toe hapert. Iets dat 
je aan de buiten-
kant niet kunt 
zien. Er mag wat 
haar betreft meer 
aandacht zijn voor 

“Als je Parkinson hebt, betekent dat niet dat 
je alleen maar kunt stilzitten.” – Groesje - 

“Het cognitieve gedeelte van het brein zie 
je verbeteren door de trainingen. Maar wat 
echt belangrijk is, is het sociale aspect dat 

erbij is.” – Erwin -

Dat sociale aspect is meteen merkbaar. Achter Erwin 
hoor ik iemand zeggen: “Lang niet gezien. Hoe gaat 
het met je?’’ Erwins ogen lichten op. “Dit is toch fan-
tastisch. Die klik die de mensen met elkaar hebben. 
Je ziet mensen gewoon opfleuren.” Hans ervaart het 
ook zo. Een beetje verlegen en afwachtend kijkt hij 
mij aan, terwijl ik het knopje van de dictafoon in-
druk. Je merkt dat hij de sfeer in de les leuk vindt en 
daar in stilte van geniet. Soms vindt hij het moeilijk 
dat hij niet alles meer kan doen. Zijn grote passie, 
orgel spelen, wordt steeds lastiger. De bokslessen, 
dat lukt wel. Ze bevallen Hans goed. Via de fysio-
therapeut is hij in januari gestart. Als ik vraag of hij 
effect merkt van de lessen, zegt hij grijnzend: “De 
volgende dag heb ik spierpijn, hè.” 

“Soms ben ik aan het aaien met mijn boks-
handschoen. Dan moet ik even stoppen en 
weer opnieuw beginnen. Goed concentre-

ren.” – Hans -

Erwin kijkt altijd eerst hoe iedereen binnenkomt. 
“Zijn ze lekker actief of staan ze een beetje om zich 
heen te kijken, omdat ze een moeilijke dag hebben.” 
Aan de hand daarvan bepaalt hij de les. Belangrijk-
ste is dat iedereen teruggaat naar het onbevangen 
bewegen. Mensen denken bij boksen vaak aan 
bloedneuzen en tegen elkaar “opboksen". Dat is bij 
het Parkinson Boksen niet. Je leert wel alle tech-
nieken die je nodig hebt. Verder is het lekker met 
elkaar bewegen en een beetje dollen tussendoor.

jonge mensen met 
Parkinson. “Het is fijn 
dat ik hier tijdens de 
bokslessen met gelijk-
gestemden ben. Het 
helpt als anderen je 
begrijpen en je je geen 
buitenstaander voelt. 
Hier kijkt niemand 
raar als mijn arm even 
niet meewerkt of als ik 
niet uit mijn woorden 
kom.”
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Ondertussen is er volop actie in de sportzaal. Je 
hoort de bokshandschoenen duidelijk door de weer-
galm die ze achterlaten na een stoot. Cees vindt dat 
het allerlekkerste, flink rammen. Met zijn 75 jaar is 
hij actiever dan menig jonger persoon. Iets dat naar 
eigen zeggen ervoor zorgt dat hij nog heel veel din-
gen kan, ondanks zijn Parkinson. “Ik ben van jongs af 
aan altijd actief geweest. Een echte bezige bij.” Cees 
merkte wel dat het hardlopen steeds minder werd. 
Sinds hij deelneemt aan de bokslessen, ervaart hij 
dat het lopen weer soepeler gaat. “Je bovenlichaam 
doet met lopen ook mee en tijdens de bokslessen 
leer je om beide armen te gebruiken.” Toch hoor ik 
in het verhaal van Cees, wat ik bij de anderen ook 
hoor: “Genieten en gezelligheid staan voorop.”

“Tegen de meeste mensen die Parkinson 
hebben, wordt gezegd dat ze moeten gaan 
bewegen. Maar als je altijd al veel bewogen 
hebt, gaat het een stuk makkelijker.” – Cees - 

Inmiddels zijn we elf minuten verder en zie ik Cees 
een beetje ongeduldig heen en weer schuiven op 
het bankje. Een lange zit voor iemand die zo actief 
is. Tijd om te gaan boksen. En bij deze les is alleen 
kijken er niet bij. Dus eindig ik met een paar hand-
schoenen aan en zie ik iedereen lachen, omdat ik 
hier niet onderuit kom.

Bekendheid bij specialisten is belangrijk om aan-
dacht en groei voor het bewegen met Parkinson te 
krijgen. Erwin heeft een netwerk van specialisten 
die hem aanbevelen als dé trainer voor Parkinson
Boksen in de regio Midden-Holland. Inmiddels 
instrueert hij 70 boksers en is actief op zes locaties. 
Nieuwsgierig? Ga een keer meedoen! Of sluit aan bij 
een les Parkinson Boksen. Kijk voor meer informatie 
op: https://parkinsonboksennederland.nl/

In regio Zuidplas biedt de seniorenvereniging Zuid-
plas verschillende sport- en beweegmogelijkheden 
voor mensen met een beperking of chronische 
aandoening. Aan dit aanbod wordt nu ook Parkin-
son Boksen toegevoegd door een speciaal samen-
werkingsverband aan te gaan met Erwin Lagcher. 
Het aanbod geldt voor alle SAZ-leden (maar ook 
niet-leden) in Nieuwerkerk, Moordrecht, Zeven-
huizen en Moerkapelle. Gezamenlijk werken wij 
eraan sporten en bewegen voor iedereen moge-
lijk te maken. U kunt zich vanaf nu aanmelden via 
SAZ-Teammanager Inspanning Petra Lelieveld, 06-10 
69 09 16. De lessen worden vooralsnog gegeven op 
twee locaties; bij Zin in Bewegen aan de Sportlaan 
3A in Moordrecht op donderdag van 9.30 – 10.30 
uur (niet mogelijke voor deelnemers in rolstoel) en 
in Zevenhuizen (v.a. 12 mei)  bij Beweegpunt Bas, 
Tweemanspolder, 6a op vrijdag van 13.30- 14.30 
uur. Er is zelfs nog een derde optie in Rotterdam 
Alexander, bij Optisport aan het Bramanteplein 
2, op dinsdag en vrijdag van 11.30 -12.30 uur. De 
kosten voor Parkinson Boksen bedragen € 5,00 per 
les. Bokshandschoenen zijn aanwezig, u dient zelf te 
zorgen voor een handdoek en sportkleding. 

tekst  Sandy Marijnissen – Team Sportservice Zuid-Holland
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Verhalen van vroeger

In de jaren vijftig gold bij een vierjarige studie aan 
de Middelbaar Technische School het derde jaar 
als een stagejaar. In die tijd gewoon “het praktisch 
jaar” genoemd. Voor mij begon dat als 20-jarige 
student bouwkunde in september 1956 bij de MTS 
Rotterdam. Mede door bemiddeling van de school 
werd De Nederlandse Spoorwegen mijn tijdelij-
ke werkgever. Een gerenommeerd bedrijf, dus de 
verwachtingen voor een eerste kennismaking met 
het bedrijfsleven waren hoog gespannen. Maar dat 
viel tegen.

Op de tekenzaal van de afdeling bouwkunde in 
Utrecht werd ik door iedereen hartelijk ontvangen. 
Een man of vijftien 
aan de tekenbor-
den, keurig in het 
gelid en allemaal 
met de neuzen 
dezelfde kant op. Ik 
werd als vanzelf één 
van hen. Helemaal 
achterin zat de chef, 
als een soort cipier 
achter een bureau, 
met uitzicht op alle 
ruggen en teken-
borden. Er heerste 
een vreedzame rust 
en stilte, die meer 
aan een kerkhof 
deed denken dan 
aan gemotiveerde 
medewerkers. Maar 
als de chef voor een 
bespreking naar een 
andere afdeling moest, kwam iedereen plotseling 
tot een soort wederopstanding. Er werd niet alleen 
volop gepraat, geschreeuwd, gezongen en gelachen, 
maar zelfs ook met tekenattributen en proppen pa-
pier gegooid. Door volwassen kerels welteverstaan. 
Eén van hen stond verdekt opgesteld in de deurope-
ning om de gang in te kijken. Als er “daar komt ie” 
werd geroepen stond iedereen in enkele seconden 
weer onbeweeglijk op zijn plaats en sloeg de saai-
heid weer toe. Gelukkig kon ik al snel “naar buiten, 
de bouw op” om echte werkervaring op te doen. Ik 
werd assistent van de opzichter bij de uitvoering van 
diverse gebouwen voor de elektrificatie van de (die-
sel)lijn Nijmegen-Vlissingen. Met standplaats Bergen 
op Zoom. Met een bromfiets (merk Berini) tufte ik 
over het pad langs de spoorlijn tussen Rilland Bath 
(ZLD) en Hoeven(NB) naar de diverse in aanbouw 

genomen schakelstations  

Kon ik van Rotterdam naar Utrecht dagelijks met de 
trein reizen (gratis natuurlijk), naar Bergen op Zoom 
was dat in die tijd niet haalbaar. Gelukkig kenden 
we van vaderskant wat neven en nichten in die stad, 
waardoor een vertrouwd pension voor een oner-
varen student snel was gevonden. Een eenvoudig 
soort herenhuis aan de Stationsweg. Op loopafstand 
van een tijdelijke keetwagen die op het emplace-
ment van het station was neergezet als uitvalsbasis 
voor de opzichter en zijn assistent. Twee bureaus 
met laden en twee, toen onmisbare, asbakken. Een 
kast met wat schrijfgerei en een elektrisch kachel-
tje. Het meest opvallende element was toch wel de 

enigszins geda-
teerde telefoon, 
waaraan je 
moest slinge-
ren om aan de 
telefoniste het 
nummer op te 
geven waarmee 
je wilde worden 
doorverbonden.

In het kleine 
pension had ik 
de beschikking 
over een ka-
mertje met een 
tafeltje en een 
kast. De sfeer 
was gemoede-
lijk en typisch 
Brabants. Er 
waren nog twee 

mannelijke gasten. Het avondeten werd gezamenlijk 
met pensionhouder Gerrit en zijn vrouw genuttigd 
en ik heb goede herinnering aan de lekkere stevige 
Brabantse maaltijden, met de pannen op tafel. Als 
de laatste happen nauwelijks waren doorgeslikt 
ruimde Gerrit in allerijl de tafel af. Onmiddellijk 
daarna streek hij het tafelkleed glad en legde het 
kaartspel midden op tafel. Een beetje met de stoe-
len schuiven en het klaverjassen kon beginnen. In 
principe gebeurde dat elke avond, maar één avond 
in de week begonnen we iets later. Dat had een re-
den. Maar laat ik eerst de twee andere gasten even 
voorstellen.

Hans, een rustige dertiger met kleine pretoogjes 
in een beetje bol gezicht, kwam uit het oosten van 
het land en was tijdelijk werkzaam in Bergen op 

Een vette knipoog

Station Bergen op Zoom
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kwam het nooit. Na mijn diensttijd heb ik hem 
opgezocht in zijn woonplaats Putte, een dorp op 
de grens met België, op steenworp afstand van de 
legerplaats.
Herinneringen aan het pension en het klaverjassen 
waren er wel, maar Leendert had het liever over 
politiek en vooral over het socialisme raakte hij niet 
uitgepraat. Hij heeft me in die opvattingen echter 
niet kunnen overtuigen.

(De echte namen zijn in verband met de privacy 
gefingeerd)

mei 2023
Cor Vermeulen

Zoom. Geen uitbundige prater, maar wel met een 
opmerkelijke eigenschap. Zijn lach was namelijk zeer 
bijzonder. Hij begon met schokken zonder zichtbaar 
adem te halen. Hij maakte daarbij aanvankelijk geen 
enkel geluid. Tot de bom barstte. Dan kwam er een 
hele hoge lange kreet met kleine gilletjes achteraan 
en hij bleef maar schokken en schudden. Dat werkte 
natuurlijk aanstekelijk op de anderen. Elke avond 
waren er daarom van die langdurige lachpartijen.

Leendert, een stevig gebouwde veertiger met rood 
haar, kwam oorspronkelijk uit Leiden. Hij was niet 
op zijn mondje gevallen en kwam graag uit voor zijn 
mening over alles en nog wat. Als beroepsmilitair 
ergens in de buurt werkzaam. Defensie had in die 
omgeving nogal wat vestigingen van verschillende 
aard, maar waar precies wist ik toen nog niet. Die 
ene avond dat we steeds wat later met klaverjassen 
begonnen, kwam door hem. Op een vaste  avond 
was er op de radio wekelijks een politiek praatje van 
een socialistisch tweedekamerlid, genaamd Joop 
den Uijl. Leendert was een fanatiek socialist en we 
moesten allemaal stil zijn en liefst aandachtig mee-
luisteren. Hij voorspelde dat de nog jonge politicus 
in de toekomst een grote rol in de politiek zou gaan 
spelen. 

Na een maand of vier werden de bouwwerken van 
de NS opgeleverd en moest ik weer verkassen. Na 
veel moeite kreeg ik de kans assistent opzichter te 
worden bij de bouw van het nu alweer gesloopte 
Centraal Station in Rotterdam. Het werd een fijne en 
leerzame tijd, met eveneens de nodige belevenis-
sen. Misschien wel iets voor een volgend verhaal. 

Hierna zat de stage erop en ging ik terug naar de 
schoolbanken voor het laatste studiejaar. Dat werd 
een heus succes en in 1958 behaalde ik mijn diplo-
ma.
Dat kon echter nog niet worden ingezet voor een 
sollicitatie om mijn droomcarrière te beginnen. 
Want eerst moest nog de voor de studie uitgestelde 
dienstplicht worden vervuld. Na de oproep daarvoor 
meldde ik me in oktober 1958 aan bij de Legerplaats 
Ossendrecht in de buurt van Bergen op Zoom. In 
de eerste dagen al werden kleding en uitrusting 
verstrekt om te trachten iedere rekruut het gevoel 
te geven dat hij nu een militair was geworden. Met 
de hele groep ga je dan langs de foerier. Daar over-
handigde een militair met rood haar me een paar 
legerschoenen. Hij sprak geen woord, maar gaf me 
wel een vette knipoog…

Epiloog:
Tijdens mijn diensttijd heb ik Leendert slechts een 
enkele keer kunnen groeten en tot een gesprek 

Senioren Actief Zuidplas is een vereniging die voor 
het overgrote deel draait op de inzet van vele vrij-
willigers. Daarvoor is bij het bestuur veel waardering 
en dat proberen ze ook, waar mogelijk, te laten 
blijken. Onlangs werden enkele oudgedienden in het 
zonnetje gezet voor hun jarenlange bijdrage aan de 
SAZ-activiteiten. Dat waren Dick en Yvonne Bikker 
en Janny Flier. Dick en Yvonne coördineren al jaren 
de klaverjasmiddagen op dinsdag in De Meander en 
Janny is coördinator van de spelletjesmiddagen op 
woensdag, eveneens in De Meander. Zij waren zelfs 
al als zodanig actief bij de voorgangers van de SAZ 
en hebben er dus inmiddels heel wat jaartjes opzit-
ten. Als dank ontvingen zij een prachtige bloemen-
hulde, die zij (nog altijd) dik verdienen.

Dank en waardering

Bloemen voor Janny Flier
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Ik ben De Munck!
In mijn jonge jaren was voetballen mijn grote pas-
sie. Ik was lid van een club en speelde bij de pupil-
len. Daarnaast adoreerde ik de grote sterren, zoals 
de spelers van het Nederlands elftal. Ik spaarde 
hun foto’s en ruilde met mijn vriendjes. Ook ver-
zamelden we handtekeningen van de spelers. Die 
stuurden we foto’s, met het verzoek ze te signeren 
en terug te sturen. En als de spelers in de buurt 
woonden, zochten we ze thuis op. 

Een van mijn idolen was de keeper van het Neder-
lands elftal, Frans de Munck. Om zijn zwarte haren, 
zwarte kleding en 
katachtige duiken 
werd hij de ‘Zwarte 
Panter’ genoemd. 
Hem had ik een uit de 
krant geknipte foto 
gestuurd en gevraagd 
die te signeren. Na 
enige tijd ontving ik 
de foto met handte-
kening terug in een 
envelop van een ver-
zekeringsmaatschap-
pij. Er zat een tweede, 
niet gesigneerde, foto 
bij en een brief van 
De Munck, waarin hij 
aankondigde binnen-
kort langs te komen 
om ook die foto te 
signeren.

Daar heb ik nachten-
lang niet van kunnen 
slapen. De Zwarte 
Panter komt bij mij op 
bezoek! Wat zeg ik? 
Wat doe ik? Laat ik hem binnen? Geef ik hem dan 
wat te drinken? Ga ik met hem voetballen?

De weken verstreken en langzaam verdween de 
spanning over het aangekondigde bezoek. Tot op 

een woensdagmiddag, ik speelde bij een vriendje 
aan de andere kant van de stad, mijn moeder opbel-
de om me te vertellen dat er een voetballer aan de 
deur was geweest. Hij was in het gezelschap van een 
tweede man en stelde zich meteen voor: “Ik ben 
De Munck!” “Het spijt me, maar ik ken u niet", was 
moeders dodelijke reactie. De heren keken elkaar 
niet begrijpend aan, waarna De Munck stamelde: 
“Eh, uw zoontje heeft van mij een foto ontvangen, 
die ik zou komen signeren.” Opnieuw haalde mijn 
moeder uit: “Oh, bent u een voetballer?” Op het 
bevestigende antwoord liep mijn moeder naar mijn 

kamertje en ging op zoek 
naar de bewuste foto. Dat 
duurde even, maar uit-
eindelijk kwam hij tevoor-
schijn. En ondertussen 
stond De Munck op de 
stoep. Toen de foto was 
gesigneerd en mijn moe-
der de deur wilde sluiten, 
bleven de heren nog staan. 
“Is er nog iets?", vroeg 
moeder. “Ja”, zei de Munck, 
“wij wilden u vragen of uw 
zoontje voldoende verze-
kerd is.” “Dat is allemaal 
dik in orde, heren", zei mijn 
moeder en sloot de deur.

Ik hoorde het verhaal aan 
met gevoelens van trots, 
Frans de Munck was bij mij 
aan de deur geweest, spijt, 
ik had hem gemist en gêne: 
de Zwarte Panter was 
vernederd door mijn eigen 
moeder! 

Nu, vele jaren later, begrijp ik het, haar optreden 
was in lijn met een van haar vele lijfspreuken: “We 
zijn allemaal bloot geboren.”

Ton Kelder
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De wijkagent
Petje af
Hier weer een waargebeurd verhaal uit mijn tijd bij 
de Rotterdamse politie. Het was zomer, 1979. Mijn 
collega en ik reden surveillance met zo ’n grote, 
witte politieauto; een C-10. U kent ze vast nog wel. 
Wij kregen een melding dat een vrouw haar auto 
niet in kon en reden naar de opgegeven plaats, 
vlakbij het oogziekenhuis. Daar zwaaide een vrouw 
uitbundig toen ze ons zag.

Wij parkeerden de politieauto en liepen naar de 
vrouw. Zij wees ons haar auto en zei: ”Heren, mijn 
kind van acht maanden zit in de auto en ik liet de 
deur in het slot vallen, terwijl mijn sleutel nog in 
het contact steekt.” De toenmalige techniek van 
auto’s liet dat toe. Op de achterbank zat een meisje, 
in haar kinderzitje, dat mij vriendelijk toelachte. Ik 
besefte dat die kleine dame zo snel mogelijk uit de 
auto moest komen.

Nou wil het geval, dat destijds in veel politieauto’s 
een kleerhangertje van ijzerdraad lag. Altijd makke-
lijk! Ik pakte de kleerhanger uit de materiaalbak en 
liep naar de auto.
Omdat het prutsen bij het voorportier een precies 
werkje was, waarbij je pet in de weg zat, legde ik 
mijn politiepet op de motorkap van de auto. Ja, het 
werkte aanzienlijk beter zonder, dan mét pet op het 
hoofd. Mijn collega keek vol vertrouwen toe.

Inmiddels kwamen er wat toeschouwers rond het 
schouwspel staan. Een toegesnelde journalist van de 
krant was in gesprek met mijn collega.
Na enig gemorrel kreeg ik de deur open. Moeder 
haalde dolgelukkig haar kleine meid uit de auto en 
ik kreeg haar even op m’n arm, alsof ze DANK U WEL 
wilde zeggen. Voldaan vertrokken wij.

Enkele dagen later vroeg de adjudant van dienst 
mij bij zich. Nietsvermoedend klopte ik aan bij zijn 
kamer. Toenterijd sprak men dergelijke mensen 
beleefd aan. Je hoefde er net niet voor te buigen, 
maar het waren echt autoriteiten hoor. Hij bood mij 
een stoel aan en startte zijn betoog: “Tja Chiel, alles 
leuk en aardig, maar je staat lachend op de foto in 
de krant, terwijl je pet op de motorkap van een auto 
ligt. Je moet weten dat je pet je gezag is en je die 
altijd op moet hebben.”

Hij ging totaal voorbij aan onze inspanningen voor 
de bevrijding van de kleine meid in de auto, maar 
toch nam ik goedgemutst afscheid van de brombeer 
en ging vrolijk weer aan het werk. Ik had toch niks 
verkeerd gedaan?

Als ik mijn kleinkinderen soms zie spelen, bekruipt 
mij altijd een wat ongemakkelijk gevoel. De over-
vloed aan speelgoed lijkt mij enigszins overweldi-
gend. Ik zou in elk geval niet kunnen kiezen. En zij 
trouwens ook vaak niet, hoor.

Dat was in 
onze jeugd 
toch echt 
heel an-
ders. Je was 
al spekko-
per als je 
een pop, 
een echte 
bal of Dinky 
Toy bezat. 
Overigens 

kan ik mij niet heugen dat ik daar erg ontevreden 
over was. Nou geloof ik ook niet dat ik, kijkend naar 
mijn vriendjes, veel te klagen had.

Ik was, denk ik, amper vijf, zes jaar oud, toen ik al 
mechanisch speelgoed had: Schuco-autootjes!
Ik weet niet wie ze nog kent, het was natuurlijk 
vooral jongensspeelgoed, maar ongetwijfeld zijn er 
meisjes die ze in de kamer hebben zien rondrijden. 
Het waren blikken autootjes, zonder een gedetail-
leerde vorm, die je moest opwinden (niet te ver 
natuurlijk, dan brak de veer) waarna je ze op een 
draad zette. Een stuurwieltje, middenonder het 
autootje, volgde de draad, zodat je wagentje een 
parkoers volgde. Tot de opwindveer was afgelopen, 
uiteraard.

Je kon de auto ook ‘vrij’ laten rondrijden. Bovenop, 
in het dak, zat een gaatje met een pennetje, waarop 
je een flexibele rubberdraad kon drukken. Door de 
draad tussen duim en wijsvinger te draaien kon je 
van bovenaf het autootje sturen, zonder dat daar-
voor dus een parkoers moest worden uitgezet.
Simpel, maar wat heb ik er een plezier aan beleefd.

Schuco
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Lekker poedelen; goed voor je lijf!
Misschien wel een van de aangenaamste activitei-
ten die SeniorenActief Zuidplas aanbiedt, is de hy-
drotherapie. Een zeer prettige manier van bewegen 
op een bijzonder ontspannen manier. Archimedes 
zei het al; de opwaartse druk van het water staat 
gelijk aan het gewicht van het verplaatste volume. 
Of, kortweg gezegd, in water ben je gewichtloos. En 
dat maakt hydrotherapie zo lekker.

Op de dinsdag is het Nieuwerkerkse Polderbad het 
domein van de hydrotherapie-deelnemers. En dat 
zijn er heel wat. Elke week gaan twee groepen van 
circa twintig deelnemers het heerlijke (extra) ver-
warmde water in. De eerste groep plonst om half 
twaalf te water, groep twee volgt drie kwartier later, 
van kwart over twaalf tot een uur.

“De aanvangstijd is niet het enige verschil tussen de 
groepen een en twee”, licht coördinator Betty van 
Damme toe. “De eerste groep doet de oefeningen 
in ‘het diepe’ over de hele lengte van het bad. Daar 
kunnen ze vrijwel nergens staan, maar iedere deel-
nemer draagt een speciale drijfband om de borst/
het middel, zodat niemand kopje onder gaat. Zo 
drijven ze als het ware heen en weer, terwijl ze on-
derweg allerlei oefeningen in het water doen, vaak 
met behulp van diverse attributen.

Zodra groep twee aantreedt, gaat aan de korte 
zijde van het bad, bij de glijbaan, de vloer van het 
zwembad omhoog, zodat alle deelnemers in het 
water kunnen staan en lopen. Ook voor hen heeft 
de instructeur diverse leuke oefeningen in petto. 
Deze tweede groep heeft het iets gemakkelijker dan 
de eerste, dus is beter geschikt voor mensen die 
conditioneel iets minder zijn. Maar, zoals gezegd, 
dankzij de opwaartse druk van het water zijn eigen-

lijk alle oefeningen in beide groepen prima te doen 
voor ouderen. Zelf mankeer ik ook het een en ander, 
maar in het water kan ik heel goed uit de voeten", 
verzekert Betty.

Ervaren
Als er een deelnemer is die van wanten weet, is het 
Betty van Damme wel. Zij heeft vele jaren ervaring 
en was al betrokken bij de hydrotherapie toen het 
nog werd georganiseerd door de reumavereniging. 
”Ja, ik loop al wat jaartjes mee", glimlacht ze. “Ik 
vind het nog steeds heerlijk om te doen en heb er 
werkelijk baat bij. Als ik het bad uitkom, voel ik mij 
altijd heel lekker, dus ik ga elke week met plezier 
naar het Polderbad en hoop het nog lang te kunnen 
blijven doen. Niet alleen voor het sporten hoor, ook 
het sociale aspect is erg belangrijk. Na afloop klet-
sen we altijd nog wat met elkaar en drinken we een 
kopje koffie en trouwens, ook in het water hebben 
we dikwijls veel lol. En niets is verplicht. De mees-
ten doen gewoon mee met de oefeningen van de 
instructeurs, maar er zijn ook mensen die individu-
eel baantjes willen zwemmen of een beetje willen 
poedelen. Dat kan allemaal.”

Voordeel
Als we nog even verder praten met de medewerkers 
van de Sportstichting Zuidplas, die het Polderbad 
(en andere sportaccommodaties) onder hun be-
heer hebben, blijken er nog wat extra voordeeltjes 
te zijn verbonden aan de hydrotherapie. Zo mogen 
alle deelnemers tussen elf en een uur pakweg twee 
uur in het zwembad vertoeven en in die tijd gebruik 
maken van alle faciliteiten, waaronder de infra-
rood-sauna of gewoon nog een poosje blijven om 
wat baantjes te trekken. Kortom, voor echte water-
ratten is hydrotherapie bijna het walhalla. 

Een drijfband om het middel en attributen om mee te oefenen
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spelers rond, die zich meer op het serieuzere werk 
richtten. Dat sprak mij aan en al snel waren we 
met drie man aan het werk om de vereniging goed 
van de grond te krijgen, met als ultieme wens een 
eigen theater. Als professioneel boekhouder kreeg 
ik natuurlijk de rol van penningmeester toebedeeld 
om een en ander financieel mogelijk te maken. Een 
ander liep de deur plat bij de gemeente Capelle en 
kreeg uiteindelijk in 1983 voor elkaar dat wij de be-
schikking kregen over de oude brandweerkazerne, 
waar we nog altijd in zitten”, meldt hij trots.

Serieus
Het NCT heeft zich de voorbije decennia altijd een 
wat serieuzere toneelgroep getoond. Met onder 
meer werken van Shakespeare op de agenda, maar 
ook Virgina Woolf of stukken die zware kwesties als 
euthanasie, incest en misbruik behandelen.
“De klucht is niet echt aan ons besteed”, bekent 
Rob. “We hebben onlangs een stuk van Jon van Eerd 
opgevoerd, maar dat is vrij zeldzaam. Wat betere 
blijspelen pakken we wel aan, maar daar zit dan 
toch meestal wel enige diepgang in.”

Plezier
Rob heeft altijd veel plezier beleefd aan zijn hobby, 
waaraan ook zijn echtgenote volop haar steentje 
heeft bijgedragen. “Dat plezier is ook voor een 
belangrijk deel te danken aan ons eigen theater”, 
verklaart Rob. “Daardoor kunnen wij een voorstel-
ling net zo vaak spelen als wij zelf willen en dat 
is bijna een levensbehoefte voor onze leden. Wij 
willen maar één ding en dat is SPELEN! Liever tien 
keer in onze eigen zaal, waar 60 mensen in kunnen, 
dan één keer in Isala, waar er zeshonderd ingaan”, 
besluit hij monter.

Fred Wallast

Elke gemeenschap telt altijd een paar leden die 
zich op een of andere wijze onderscheiden. Zij heb-
ben een bijzondere hobby of iets uitzonderlijks ver-
richt dat speciale aandacht vraagt. Binnen de SAZ is 
Rob Feléus zo’n lid die zich onderscheidt, hetgeen 
jongstleden Koningsdag nog eens werd benadrukt 
toen hij tijdens de lintjesregen werd benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Waarmee onderscheidt Rob zich dan zo nadrukke-
lijk? Wel, hij is al vijftig jaar actief als amateur-to-
neelspeler en daarnaast zeer actief als verenigingslid 
van het Nieuw Capels Toneel. Een lange geschiede-
nis, waar veel meer aan vastzit dan alleen af en toe 
een rolletje op de planken spelen.
“Ik ben er min of meer bij toeval ingerold”, steekt 
Rob van wal. “In 1968 korfbalde ik bij Velox, aan 
het Lange Pad in Kralingen. Een medespeler was lid 
van een toneelgroep die in het Volkshuis (een soort 
buurthuis/red) speelde. Ik was een nog wat verle-
gen jongeman en wilde graag beter leren spreken. 
Hij adviseerde mij toen eens met hem mee te gaan 
naar zijn toneelgroep en daar ben ik eigenlijk nooit 
meer weggegaan”, glimlacht hij bij de herinnering.

NCT
Na een jaar of wat werd de vereniging opgeheven, 
maar Rob was inmiddels zo gegrepen door zijn 
nieuwe hobby, dat hij zich aansloot bij een andere 
toneelgroep, in Krimpen aan den IJssel, waar hij 
twee jaar speelde.
“In 1978 stapte ik over naar het Nieuw Capels 
Toneel”, vervolgt hij. “Daar liepen wat fanatiekere 

Wij willen spelen!!!
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10% korting voor SAZ leden op uw aankoop bij 

Vishandel Michel Heinen

Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid / 

woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander 

10% korting  voor SAZ-leden op uw aankoop bij 

Eureka Bloembinder

Fotoshoot door fotoclub SAZ


