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Van de redactie 

SAZ staat voorop  

Voor u ligt het nieuwe SAZ-Magazine, het 

eerste van 2023. Een Magazine dat een 

roerige tijd achter de rug heeft, door de 

snelle veranderingen die zich hebben 

voorgedaan in de personele bezetting.  

De recentelijk aangetreden redacteur Ton 

Kelder heeft gemeend zich te moeten 

terugtrekken als redacteur, omdat hij zich 

in deze functie toch minder op zijn gemak 

voelde dan hij had verwacht. Gevolg 

daarvan is dat er dus weer een nieuwe 

redacteur is aangesteld, die, overigens nog 

in samenspraak met zijn voorganger, dit 

blad heeft samengesteld. We moeten Ton 

bedanken voor zijn positieve opstelling en 

zijn aanvankelijke bereidheid deze taak op 

zich te nemen. Hopelijk kunnen we ook in 

de toekomst op zijn bijdragen rekenen. 

Voor dit nummer heeft Ton Kelder in elk 

geval nog een erg leuk ‘Verhaal van 

vroeger’ geschreven over Apenkooien, 

alsmede een verslag van een bezoek dat 

het bestuur bracht aan het IZI-huis in Den 

Haag. Een woning volgepropt met 

domoticatoepassingen. 

De oplettende lezer valt het wellicht op 

dat het Magazine enigszins van karakter 

verandert. De redactie wil er meer een 

echt verenigingsblad van maken, waarin u 

alles kunt lezen over het wel en wee van 

Senioren Actief Zuidplas en alle 

activiteiten die zij ontplooien. In dit 

nummer nemen we daarvoor deze keer 

een kijkje bij de klaverjassers op de 

spelletjesmiddagen op dinsdag en 

woensdag in De Meander en waren we bij 

de eerste editie van het onlangs geopende 

Praethuis in Dianthus. Verder een verslag 

van een vrijwilligersbijeenkomst, waar het 

er levendig aan toe ging, een leuk stukje 

van voormalig wijkagent Chiel van de 

Werken over zijn belevenissen in 

Rotterdam Crooswijk en nog een ‘Verhaal 

van vroeger’. 

Kortom, in ons Magazine staat voortaan 

de SAZ voorop en willen we u zo goed en 

aantrekkelijk mogelijk informeren over het 

reilen en zeilen van onze club. Veel 

leesplezier! 

De redactie 
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COLOFON 

SAZ Magazine is een gratis uitgave van  

Senioren Actief Zuidplas. Dit magazine is 

gratis voor de leden, vrijwilligers en 

belangstellenden. 

redactieadres: 

Mezendaal 254, 2914 EE  

Nieuwerkerk aan den IJssel 

grafische vormgeving: 

Peter Publishing 

adverteren: 

bestuurslid-pr@sazuidplas.nl 

secretaris@sazuidplas.nl 

jaargang: 

2023 nummer 1 

 

oplage:  

1.350 exemplaren 

kopij inleveren: 

nr. 1 voor 10 februari 

nr. 2 voor 10 mei 

nr. 3 voor 10 augustus 

nr. 4 voor 10 november 

Kopij kan worden gemaild naar  

info@sazuidplas.nl. 

BESTUUR 

 

voorzitter: 

Martin Damen (06 312 492 66) 

penningmeester: 

Aad Stuivenberg (06 535 154 26) 

secretaris: 

Siem Griffioen (06 271 926 90) 

tweede secretaris: 

Joke Noordijk (06 440 664 10) 

contributie: 

De contributie bedraagt 25,00 euro per 

kalenderjaar per woonadres. De contributie 

betalen: 

Rabo NL10 RABO 0307 6901 80 

Naam en lidmaatschapsnummer vermelden. 

 

 
Van de bestuurstafel 

  

Geachte lezer, 

anneer je zo om je heen kijkt 

lijkt de winter op zijn retour en 

proberen de narcissen in mijn 

tuin al uit hun bol te kruipen. 

Ik hou van deze periode van ontluikende 

natuur en dat de dagen langer worden.  

Eén van mijn hennen (Wyandotte’s) is al 

broeds ik hoop in het volgende magazine 

te berichten dat er kuikens uit het ei zijn 

gekropen! 

We zijn als bestuur druk bezig om het 

aantal teammanagers uit te breiden. 

Teammanagers zijn belangrijk voor o.a. 

het onderhouden van de contacten met 

coördinatoren van verschillende 

activiteiten maar zijn ook belangrijk bij het 

realiseren van nieuwe activiteiten in de 

dorpen. De teammanagers nemen ook 

deel aan de bestuursvergaderingen.  

Onlangs spraken wij een groot aantal 

coördinatoren van activiteiten elders in dit 

magazine treft u daarover een verslag aan. 

Als bestuur hebben we besloten om 

jaarlijks met de coördinatoren een 

gezamenlijk overleg te hebben. We horen 

dan wat er leeft en waarin wij hen beter 

kunnen ondersteunen. Het overleg wat wij 

laatst hadden gaf ons als bestuur veel 

energie.  

W 

mailto:bestuurslid-pr@sazuidplas.nl
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 Tijdens dat overleg werd ook aandacht 

gevraagd voor meer verbindende 

activiteiten. Als voorbeeld werden 

genoemd het organiseren van een 

jaarlijkse busreis en bijvoorbeeld 

uitstapjes naar een museum. Als bestuur 

zullen we deze suggesties bespreken en 

kijken of we dit kunnen organiseren. 

SAZ is een grote vereniging en we zijn ook 

actief in het behartigen van de belangen 

van u als leden. Belangrijk!  

Zo hebben we gesproken met 

vertegenwoordigers van de Sportstichting 

Zuidplas waar het Polderbad onder valt. 

Veel van onze leden maken gebruik van 

het zwembad op dinsdag waarin er onder 

begeleiding, bewogen kan worden in het 

heerlijke warme water. Zin om mee te 

doen? Neem contact met ons op! 

Het overleg had als doel om tot een 

betere afstemming te komen wanneer er 

een les uitvalt en om te bezien dat we in 

de zomerperiode langer kunnen 

zwemmen. Dit laatste is gelukt. Ook fijn 

dat we zulke goede contacten met de 

medewerkers van het zwembad hebben. 

Contacten zijn belangrijk. Men weet ons te 

vinden en wij spreken bijvoorbeeld met St. 

Zo! Over de wachtlijsten Maar ook met 

Vivere in Moordrecht over het vervoer van 

onze leden naar de dagactiviteiten van 

Vivere in Moordrecht. 

Onze HUBA (Hulp Bij Belasting Aangifte) 

gaat de komende weken weer starten. 

Heeft u AOW en een klein pensioen dan is 

de kans groot dat u betaalde belastingen 

terug kunt vragen. Mijn advies is laat het 

door een HUBA vrijwilliger controleren. 

In januari ging ik met Theo Heeres, 

vrijwilliger van het SAZ Repair Café, naar 

Den Haag om te kijken bij een 

appartement waar allerlei aanpassingen 

voor senioren waren te zien.  

Het is belangrijk om wanneer je alleen 

woont en je hinder krijgt van beperkingen 

dat je deze beter kunt hanteren wanneer 

er mogelijkheden zijn om deze 

beperkingen te verkleinen.  

Wat een plezierige bijkomstigheid was we 

elkaar niet kenden en dan is een de reis 

van Moordrecht naar Den Haag een mooie 

gelegenheid om elkaar beter te leren 

kennen. We wisselden allerlei dingen over 

onze kinderen uit. We hebben allebei 4 

kinderen maar ik kwam er ook achter dat 

Theo heel lang gewerkt had bij een 

juwelier in Schoonhoven. Met zijn 

opleiding tot zilversmid hoorde ik zijn 

liefde om dingen te maken en begreep ik 

ook waarom hij het leuk vond om als 

vrijwilliger zijn kennis en kunde in te 

zetten bij het SAZ Repair Café. Gaat er iets 

kapot laat het zien bij onze vrijwilligers 

want als het te repareren valt dan is dat 

fijn en het zorgt dat we zuinig omgaan met 

grondstoffen. Dank Theo voor het samen 

reizen! 

U merkt het SAZ bruist! Weet mij ook te 

vinden wanneer er vragen zijn of wanneer 

u ergens meezit. Blijf er niet mee 

rondlopen. U kunt mij altijd bellen. 

Met hartelijke groeten, 

Martin Damen, voorzitter SAZ 

06-31249266 
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 Uitnodiging voor al 

onze leden  

Algemene Leden Vergadering 2023 

Korte toelichting: De laatste Algemene 

Leden Vergadering werd gehouden op 30 

september 2022. Dit was het gevolg van 

de Corona-perikelen waar we begin vorig 

jaar nog mee te kampen hadden. Nu er 

geen beperkingen meer zijn, willen we 

terugkeren naar het gewone schema van 

een ALV in april/mei en een gewone 

vergadering.  

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is 

gepland op 21 april 2023 vanaf 15.00 uur 

in het Hervormd Kerkelijk Centrum, J.A. 

Beijerinkstraat 53, 2912 AA Nieuwerkerk 

aan den IJssel 

De uitnodiging en agenda voor deze ALV 
wordt samen met het Magazine bij elk van 
onze leden bezorgd. Een belangrijk puntje 
hierbij: u moet vooraf melden dat u komt, 
hetzij per mail, hetzij met een berichtje via 
onze brievenbus Mezendaal 254, 2914 EE 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
14.30 uur Inloop met koffie 
15.00 uur Officieel gedeelte 

➢ Opening door de voorzitter 
➢ Verslag over 2022 van de secretaris 
➢ Financieel verslag over 2022 van de 

penningmeester en Verklaring van 
de kascommissie 

➢ Decharge van het bestuur over 
2022 

➢ Bestuursverkiezing 
▪ Verkiezing nieuwe 

penningmeester – bestuur 
stelt voor Mw. Joke 
Noordijk 

▪ Goedkeuring Rooster van 
Aftreden 

▪ Afscheid Dhr. Aad 
Stuivenberg 

➢ Verkiezing Kascommissie 
➢ Vaststelling Contributie over 2024 
➢ Doelstellingen SAZ 
➢ Huishoudelijke zaken 

▪ W B T R / Wijziging statuten 
en eventueel andere 
aanpassingen 

▪ Huishoudelijk Reglement 
2023 

▪ SAZ Organigram 
➢ Vrijwilligers - toelichting 

vrijwilligersstructuur en oproep 
vrijwilligers/vacatures.  

➢ Vragen ?? 
➢ Sluiting van het officieel gedeelte 

van de Algemene Leden 
Vergadering 

16.15 uur     Napraten/borrel 
16.45 uur  Sluiting 
 
Wij verwelkomen u graag op 21 april 2023, 
Het Bestuur. 
 

Een nieuwe redacteur 

 

Fred Wallast, de nieuwe redacteur 

Twee dagen na mijn aanmelding als SAZ-

lid, ontving ik een pasje en wat info, 

waaronder het SAZ-magazine, over de 

vereniging. Daarin las ik dat Ton Kelder 

was aangetreden als nieuwe redacteur 
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 van het magazine, als opvolger van oud-

voorzitter Ellie Ham. In zijn 

introductieverhaal vertelde Ton, dat hij 

wat ondersteuning zocht, omdat hij een 

beetje opkeek tegen de hoeveelheid 

werk. 

“Nou”, dacht ik, “die steun kan en wil ik 

wel geven.” Dus belde ik de secretaris met 

de vraag of de ‘vacature’ nog openstond. 

Dat bleek het geval en na overleg in het 

bestuur nodigde voorzitter Martin Damen 

mij uit voor een kennismaking met hem en 

Ton. Die kennismaking verliep 

ogenschijnlijk tot ieders tevredenheid en 

leek het begin van een vruchtbare 

samenwerking. Echter, in de tussentijd is 

de situatie gewijzigd. Om hem moverende 

redenen heeft Ton zich alsnog 

teruggetrokken als redacteur, zodat ik mij 

nu moet voorstellen als de nieuwe 

redacteur van het SAZ-magazine in plaats 

van als het ‘steuntje in de rug’ van Ton. 

“Ik ben in 1951 geboren en tot mijn 23-ste 

getogen in Rotterdam. September 1974 

trouwde ik met mijn Lia en we betrokken 

ons koopflatje aan de Schubertstraat in 

Nieuwerkerk. Daar kregen we vier 

prachtige dochters, maar dat werd een 

beetje veel voor onze vierkamerflat, zodat 

we moesten verhuizen. Onze nieuwe 

woning vonden we een paar honderd 

meter verderop, aan het Vivaldipad, waar 

we nog steeds wonen. Na 48 jaar kunnen 

we ons zo langzamerhand als autochtone 

Nieuwerkerkers beschouwen, althans, zo 

voelen wij het. 

Dat ik mij aanmeldde als vrijwilliger voor 

het SAZ-magazine is geen toeval. In 1979, 

op mijn 28ste, debuteerde ik als 

sportverslaggever van De Havenloods. 

Aangespoord door mijn vader die ook 

schreef voor die krant, maar geen sport 

wilde verslaan. “Maar”, zo meldde hij de 

redacteur, “hij wist wel iemand die dat 

zou kunnen.” En zo stond op een 

donderdagavond plots de redacteur van 

De Havenloods voor de deur, met een pak 

papier, die mij tot sportcorrespondent 

bombardeerde. 

Mijn eerste klus, een verslag van de 

Nachtzwemmarathon in de Capelse 

Blinkert, leverde mij meteen de prijs voor 

de beste verslaggeving van het evenement 

op en toen wist ik eindelijk wat ik wilde 

worden; journalist! 

Sindsdien heb ik van alles gedaan in dit 

interessante vak. Sportjournalist voor het 

Rotterdamsch Nieuwsblad en Het Kanaal, 

bedrijfsjournalist in dienst van de PTT en 

later als freelance bedrijfsjournalist. In 

2005, op 54-jarige leeftijd, begon ik aan 

een nieuw, ongewis avontuur met de 

oprichting van de ouderenkrant De Oud-

Rotterdammer. Dat werd een groot succes 

en de krant draait nu al achttien jaar mee 

in het Rotterdamse medialandschap. 

Het leukste van De Oud-Rotterdammer is 

dat de pagina’s vanaf dag één tot nu toe 

vrijwel volledig gevuld worden met 

verhalen die de lezers naar de krant 

sturen. Voor de lezers is dat smullen 

geblazen, want in die verhalen herkennen 

ze vaak hun eigen geschiedenis, waar ze 

dikwijls met veel genoegen aan 

terugdenken. Het zou leuk zijn als dat ook, 

al was het maar een beetje, zou opgaan 

voor dit SAZ-magazine, zodat we een 

gezellig, lekker leesbaar, verenigingsblad 

kunnen maken. Dus kom op, help mee en 

stuur uw herinneringen naar de redactie. 

Goed schrijven is geen vereiste, wij zorgen 

er wel voor dat uw schrijfsels netjes in het 

blad komen. Schrijf over uw jeugd, 

opgroeien in Nieuwerkerk of waar dan 

ook, uw school, sportclub, dansles, 

vriendjes en vriendinnetjes, uw eerste 

baan en ga zo maar door. Wij kijken er 

met belangstelling naar uit! 

Fred Wallast 
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Hier moet je praten 

 

Op de foto vlnr: Ferdinand Brul, Joke Noordijk, 

Leny van Campenhout en Ans Brinkman waren 

de eerste bezoekers van Het Praethuis 

Het nieuwe jaar is goed begonnen. 

Senioren Actief Zuidplas begon 6 januari, 

op de eerste vrijdag van het jaar, een 

gloednieuwe activiteit: Het Praethuis. 

Plaats van handeling; de recreatieruimte 

van Dianthus aan het Mezendaal in 

Nieuwerkerk. Doel van deze activiteit: 

leden van de SAZ eenmaal per veertien 

dagen, op iedere eerste en derde vrijdag 

van de maand, de gelegenheid bieden 

elkaar ook eens op een andere manier te 

ontmoeten en, onder het genot van een 

gratis kopje koffie, gezellig met elkaar te 

kletsen over van alles en nog wat. 

Als we de recreatieruimte binnen stappen om 

poolshoogte te nemen van deze eerste dag, is 

het om half tien al een drukte van belang. 

“Nee hoor”, lacht coördinator Joke Noordijk, 

“dit zijn niet allemaal belangstellenden voor 

Het Praethuis. Er is hier tegelijkertijd het 

Repair Café en daar horen deze mensen 

allemaal bij, als klant of als reparateur. 

Hoeveel er op Het Praethuis afkomen, moeten 

we afwachten. Het is nieuw, dus het is nog 

lang niet bij iedereen bekend en het zal een 

beetje wennen zijn. We zien het wel. Met een 

stuk of drie zou ik al blij zijn voor zo’n eerste 

keer”, blijft zij bescheiden. 

Te somber 

Met haar voorspelling blijkt Joke al snel een 

tikkie te somber, want het duurt niet lang voor 

er bezoekers voor Het Praethuis 

binnendruppelen. Ferdinand Brul is een van 

de eersten en Joke ontvangt hem hartelijk. 

Even later schuiven ook Ans Brinkman en Leny 

van Campenhout aan en ontspint zich een 

geanimeerd gesprek. 

“Ja, als dit Het Praethuis is, dan moet je hier 

praten”, grapt Leny. “Dat is gezelliger dan op 

zo’n schermpje zitten te turen. Ik vind het ook 

wel prettig als je eens over iets anders kunt 

praten dan over je kwaaltjes, want dat is wel 

heel vaak onderwerp van gesprek.” Vriendin 

Ans onderstreept haar woorden, want ze 

kletst honderduit met Ferdinand en Joke. 

Hulp 

Theo, een volgende bezoeker, vertelt dat hij 

een raampje moet repareren. “Ik wacht al 

sinds 2017 op de beheerder van dit pand, 

maar die laten je gewoon stikken. Dus nu ga ik 

het zelf maar doen.” 

Dat blijkt ook anders te kunnen, want zodra 

een handige bezoeker van het Repair Café dit 

hoort, is het probleem opgelost. “Ik loop zo 

even mee naar boven, dan zal ik het meteen 

voor u fiksen”, verzekert hij. 

Al dat wachten was dus niet nodig, een 

‘handige Harry’ regelt zoiets in een 

handomdraai. 

Verhalen 

Chiel van de Werken helpt bij het Repair Café, 

maar heeft ook toegezegd Joke Noordijk bij te 

staan als het drukker wordt. 

“Ja, leuk, joh”, verklaart hij. “Ik vind dat wel 

gezellig. Ik ben jarenlang wijkagent in 

Crooswijk geweest en heb een koffer vol 

verhalen. Er zullen best mensen zijn, die het 

leuk vinden daar eens over te kletsen. Nou, 

laat ze maar komen.” 

Als het tegen half twaalf langzaam leeg loopt 

en wij ook willen opstappen, komt er nog een 
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 dame voor een praatje en een kop koffie. Zo 

telt het eerste Praethuis deze ochtend toch 

pakweg zeven of acht nieuwsgierigen en die 

hebben het geweldig naar hun zin gehad, 

laten ze weten. 

Wilt u ook eens langskomen? Elke eerste en 

derde vrijdagochtend van de maand bent u 

van harte welkom. 

Fred Wallast 

 

 

Inspanningstak groeit 

 

Het gaat goed met de Inspanningstak van 

SAZ. In 2022 is het aantal deelnemers 

met 50% toegenomen tot 186 

deelnemers. Deze forse stijging is 

grotendeels te danken aan de vier 

nieuwe activiteiten, die vorig jaar zijn 

ontplooid, maar ook aan de stijging van 

het aantal deelnemers per groep. 

Maandag 9 januari 2023 zijn we in 
Zevenhuizen gestart met fitnessgym. Bij 
de eerste lessen mochten we zeven 
deelnemers verwelkomen. Diezelfde dag 
was de eerste les FysioFit in de  Meander 
in Nieuwerkerk. Ruim voor de 
aanvangstijd zaten de eerste deelnemers 
al klaar voor de les. 

Uiteraard zijn we blij met de groeiende 
belangstelling voor onze 
Inspanningsactiviteiten. Voor ons is dat 
reden genoeg met veel enthousiasme te 
zoeken naar mogelijkheden het aanbod 
verder uit te breiden. Dat brengt uiteraard 
ook extra werk met zich mee, maar 
gelukkig hebben we, in de persoon van 
Fred Wallast, een extra teammanager 
kunnen vinden, die daarbij wil 

ondersteunen en zich voortaan samen 
met Petra Lelieveld over de 
inspanningsgroepen wil ontfermen. 

Ondank de gezonde groei van het 
afgelopen jaar, is er gelukkig bij diverse 
activiteiten nog plaats voor nieuwe 
deelnemers. Bij de volgende 
inspanningsgroepen kunnen nog mensen 
instromen: 

Fitnessgym in Swanla, Zevenhuizen 
   maandag 9.00 uur 
Fitness in het Comenius, Nieuwerkerk ad 
IJssel   woensdag 9.00 uur 
Hydrotherapie in het Polderbad, 
Nieuwerkerk dinsdag 12.15 uur 
Klankbaden in Swanla, Zevenhuizen 
  vrijdag 1 x per maandag 
Stoelyoga in Dorpshuis Op Moer, 
Moerkapelle woensdag 11.15 uur 

Heeft u interesse in bewegen met 
Senioren Actief Zuidplas, neem contact op 
met de coördinator van de betreffende 
groep. 

Petra Lelieveld, Teammanager Inspanning 
teaminspanning@sazuidplas.nl 
06 – 10 69 09 16 

De wijkagent 

Haar op je arm 

 
Als onderdeel van mijn loopbaan heb ik 
enkele jaren gewerkt als wijkagent van 
politiebureau Crooswijk aan de 
Boezemsingel. In die jaren heb ik veel 
bijzondere verhalen meegemaakt, 
waarvan ik er af en toe eens een wil 
vertellen in dit magazine. Zoals het 
volgende. 

mailto:teaminspanning@sazuidplas.nl
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 Het politiebureau zat op de begane grond 
van een gebouw met meerdere 
verdiepingen. Op de tweede verdieping zat 
de tandartsenpraktijk Crooswijk. Op een 
dag kwam een van de tandartsen naar ons 
bureau beneden en vertelde dat boven 
een tienjarig kereltje zat, die de 
praktijkruimte niet in durfde. Dit was 
echter wel noodzakelijk, omdat hij 
geholpen moest worden aan een zeer 
slechte kies. De arts vroeg of ik haar kon 
helpen het ventje naar binnen te loodsen. 
Ik verzamelde al mijn creativiteit en ging 
met haar mee. Boven trof ik een knul aan 
van Noord-Afrikaanse komaf. Ik vroeg hem 
waarom hij niet naar binnen durfde. Hij zei 
dat hij bang was voor de tandarts en voor 
wat er aan zijn kies gedaan moest worden. 
Hij keek daarbij heel bevreesd en bibberde 
van angst. Ik vreesde dat het ook mij niet 
zou lukken hem vrijwillig op de 
tandartsstoel te krijgen. 
 
Ik probeerde toch maar hem over te halen 
en zei: “Jij moet toch een grote man 
worden, net als je vader en zijn taken 
waarnemen als hij er niet is.“ De bangerd 
knikte instemmend. “Hoe kun je zo bang 
zijn”, haakte ik snel in op zijn lichte 
aarzeling. “Je krijgt zo haar op armen en 
benen en je baard gaat groeien. Dan ben 
je een echte man. Een echte man kent 
geen angst. Wees een grote vent en ga 
mee naar binnen. Ik blijf bij je.” En het 
wonder geschiedde. Hij stond op en liep 
met mij en de tandarts naar binnen; ik 
hoefde zelfs zijn hand niet vast te houden. 
Na de behandeling sprong de patiënt van 
de stoel en keek mij trots aan. Ik 
complimenteerde hem: “Nu ben je een 
echte man.” 
 
De volgende dag kwam de arts terug, 
bedankte mij nogmaals en liet als dank 
een reep chocolade achter. Raar voor een 
tandarts, niet? 
 
Chiel v.d. Werken 

De mores van de SAZ 

Het succes, ja zelfs het voortbestaan van elke 

vereniging is voor een belangrijk deel 

afhankelijk van een goede organisatie en een 

sterk bestuur. Of het nu een voetbal-, tennis- 

of seniorenclub is. Daarnaast is een goed 

korps vrijwilligers onontbeerlijk, zeker in de 

huidige tijd, waarin de bereidheid afneemt 

om, meest zonder vergoeding, iets voor ‘de 

gemeenschap’ te doen. 

“Senioren Actief Zuidplas realiseert zich het 

bovenstaande terdege. Onze vereniging doet 

het vooralsnog goed. Er is een gestage 

ledenaanwas, de financiën zijn op orde en er 

zijn, nog altijd, voldoende vrijwilligers om alle 

activiteiten gaande te houden. We zullen er 

alles aan doen dat zo te houden”, verzekerde 

voorzitter Martin Damen eind januari tijdens 

een vrijwilligersbijeenkomst met bestuur en 

coördinatoren van de diverse activiteiten. 

De bijeenkomst was wat dat betreft het 

spreekwoordelijke bewijs. Het toonde 

nadrukkelijk aan hoe serieus het bestuur de 

rol van de vrijwilligers neemt. Iedere 

coördinator kreeg ruimschoots gelegenheid 

zijn of haar mening te geven over de gang van 

zaken binnen de SAZ. 

“Zeg het vooral als dingen niet goed gaan”, 

moedigde de voorzitter de deelnemers aan. 

“Wij zijn niet van suiker en kunnen goed tegen 

kritiek. En we willen niets liever dan dat 

strubbelingen of drempels uit de weg worden 

genomen. Daar hebben we elkaar voor nodig.” 

Die open opstelling van het bestuur werd 

gewaardeerd, getuige de stevige discussies die 

af en toe ontstonden. Er werd bepaald geen 

blad voor de mond genomen en vanuit het 

bestuur werd, waar mogelijk, direct antwoord 

gegeven, danwel werd het onderwerp 

geagendeerd voor een volgend 

bestuursoverleg. 
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 Een geregeld terugkerend onderwerp bleek bij 

alle activiteiten toch vooral de behoefte aan 

vrijwilligers. Als er nog geen tekort is, dan 

dreigt dat toch wel degelijk te ontstaan als er 

geen aanwas op gang komt. De grote vraag: 

‘Hoe leden te activeren?’ is nog niet 

beantwoord, maar hopelijk zijn er nu al 

lezende leden die denken: ‘Ach, misschien kan 

ik hier of daar ook nog wel wat betekenen.’ 

Kijk eens wat u leuk vindt. Misschien klushulp, 

of chauffeur. Er is zoveel werk, daar zit altijd 

wel iets bij dat uw belangstelling heeft. Is dat 

zo, laat dan van u horen. Het kost meestal 

weinig tijd en geeft heel veel plezier! 

Voor mij was dit de eerste 

vrijwilligersbijeenkomst en ik was onder de 

indruk van hoe mondig de meeste 

coördinatoren zich toonden, maar ook hoe 

welwillend het bestuur zich daarbij opstelde. 

Als dit de mores van de SAZ zijn, is de 

toekomst van de vereniging daarmee in goede 

handen, lijkt mij. 

 

Verhalen van vroeger  
Apenkooien 
Na een halve laatste fitness-les voor de 

kerstvakantie dronken we koffie of thee 

en aten daar heerlijke koeken bij. Ik 

moest denken aan de jaarlijkse laatste 

gymnastiekles op de middelbare school.  

 

Dan gingen we heel vaak apenkooien. 

Daarvoor werden alle toestellen kriskras 

op de vloer geplaatst: de banken, de bok, 

het paard en de brug, de wandrekken 

werden schuin naar  voren geplaatst en de 

ringen hingen naar beneden. We 

verspreidden ons door de zaal en een van 

ons was de tikker. Iedereen kon uitgetikt 

worden, behalve degenen die op een 

toestel zaten, stonden, lagen of hingen. 

Het spel ging door tot iedereen uitgetikt 

was. De laatst overgeblevene werd de 

nieuwe tikker. 

Ik vroeg wie dit spel nog kende en vrijwel 

iedereen had het wel eens gespeeld. 

Sommigen kenden het onder een andere 

naam, zoals ‘de reis om de wereld’. 

Toen ik een tijdje geleden aan mijn 

kleinkinderen vroeg of ze ook op de 

laatste dag voor de vakantie gingen 

apenkooien, keken ze me verbaasd aan. Ze 

hadden er nog nooit van gehoord en 

dachten dat die gekke opa weer eens iets 

had verzonnen. 

Ik vertelde dit aan de fitness-deelnemers 

en gymnastieklerares Joke wist dat 

apenkooien tegenwoordig verboden is, 

omdat er te vaak ongelukken gebeurden. 

Tja, zo gaan die dingen. Misschien wordt 

ook vuurwerk helemaal verboden. 

Verstandig, maar voor velen ook wel 

jammer. 

 

Alle turntoestellen worden kris-kras op de 

turnvloer geplaatst voor het apenkooien 

Ton Kelder 
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 Vacatures HUBA (Hulp 

bij belastingaangifte) 

Wij zijn als organisaties (KBO, PCOB en 

SAZ) op zoek naar vrijwilligers die kunnen 

helpen bij het jaarlijks verzorgen van 

aangiften Inkomstenbelasting.  

Deze belastingaangiften worden zo veel 

mogelijk bij mensen thuis gedaan.  

Ook bekijken ze of de mensen recht 

hebben op huur- en/of zorgtoeslag en 

energietoeslag.  

Er zijn al veel vrijwilligers maar toch heeft 

deze groep behoefte aan uitbreiding. 

Zijn er mensen en of leden die ook als 

belastinginvuller aan de slag willen gaan? 

 

Wij vragen van de vrijwilligers de 

volgende eigenschappen: 

- kunnen luisteren met een open vizier; 

- nauwgezetheid en geduld; 

- affiniteit tot en openstaan voor zaken 

over belastingen en toeslagen. 

 Jaarlijks wordt van 

de vrijwilligers gevraagd deel te nemen 

aan: 

- een cursus in februari, gegeven door 

geoefende trainers van KBO en PCOB;  

- het in de maanden maart en april 

verzorgen van (eenvoudige) 

belastingaangiftes en/of het aanvragen 

van toeslagen, als het kan bij de mensen 

thuis;  

- het uitwisselen van de zgn. 

meegeefbrief, als bewijs dat de mensen 

zelf verantwoordelijk zijn voor de 

ingediende aangifte;  

- deelnemen aan een evaluatie (digitaal); 

- openstaan per e-mail en/of telefoon voor 

vragen van de mensen naderhand. 

Het bezit van een laptop en het adequaat 

kunnen bedienen ervan is niet te 

ontkomen. 

Standaard kunt U aan de mensen een 

onkostenvergoeding vragen per aangifte. 

Een verklaring van goed gedrag (VOG) is 

een vereiste. 

Voelt u iets voor deze vacature dan kan 

men zich aanmelden via 

belastingservice@sazuidplas.nl. 

Als u vragen heeft dan kan men ook 

telefonisch contact opnemen met 06-

15362443 tussen 09:00 en 17:00 uur. 

Graag ontvangen wij dan uw naam, 

adresgegevens, telefoon en e-mailadres 

van deze persoon/personen.  

 

Passen of spelen 

 

Klaverjassen 

bij SAZ 

Als je, zoals ik, onlangs lid bent geworden van 

Senioren Actief Zuidplas, ben je natuurlijk 

benieuwd naar de diverse activiteiten die 

deze club organiseert. Directe aanleiding om 

lid te worden, vormde de behoefte aan wat 

wekelijkse lichaamsbeweging, waarin de 

Fitness, waarvoor ik koos, ruimschoots 

voorziet. Maar de geest wil ook wat, dus 
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 keek ik wat de SAZ daarvoor in de aanbieding 

had. Als klaverjasliefhebber was de keus snel 

gemaakt en ging ik een kijkje nemen in de 

recreatiezaal van De Meander, waar de 

klaverjassers zich elke dinsdagmiddag 

verzamelen. 

Rond kwart over twee stap ik binnen en kijk 

wat onwennig om mij heen. Nauwelijks 

binnen zijn er al direct twee dames die mij 

herkennen en zich over mij ontfermen. “He 

Fred, wat leuk dat je hier bent. Kom je ook 

klaverjassen?”, informeren ze vriendelijk. 

Janny kende ik al van de klaverjasavonden op 

de tennisvereniging en Ank zit ook op Fitness. 

Zij zijn niet de enigen, want in totaal hebben 

zich pakweg dertig SAZ-leden gemeld. In de rij 

voor de inschrijftafel beginnen mensen 

meteen een praatje en vertellen mij hoe het 

er deze middagen aan toe gaat. Als SAZ-lid 

betaal ik een schamele € 1,25 inschrijfgeld en 

dan kan het feest beginnen. 

Uit een zak fiches diep ik een fiche met een 

rode vier erop. Ik speel dus aan tafel 4, heb ik 

al begrepen, met een maat die ook een rode 

vier heeft getrokken. Dat blijkt Miep, 

waarmee ik al snel gezellig ik gesprek raak en 

dan blijkt dat zij lang geleden het huis een 

paar deuren naast mij op het Vivaldipad heeft 

bewoond. Dat schept een band, nietwaar? 

Gezelligheid troef 

Ik heb de tweede en derde ronde mazzel, 

want ik trek voor iedere ronde telkens een 

vier en kan dus lekker aan dezelfde tafel 

blijven zitten en, als een vorst, steeds nieuwe 

‘gasten’ ontvangen voor een audiëntie. 

Hoewel…, tijd voor een audiëntie is er 

nauwelijks, want er wordt behoorlijk vlot 

doorgekaart. Lekker is dat! 

Na drie boompjes zit het erop en rond vijf uur 

zijn we alweer klaar en kunnen we op het eten 

aan. Voor mij is zonneklaar dat ze me hier 

gaan terugzien. Het was bovenal gezellig, de 

consumpties zijn zeer betaalbaar en het ging 

er erg sportief aan toe; niks mes op tafel 

(verzaken is gewoon overgeven, geen straf! 

Fijn als je geen topper bent), maar wel lekker 

spelen en, voor een nieuw lid als ik, een ideale 

manier weer eens andere mensen te leren 

kennen. 

Overigens kun je op dinsdag ook komen 

bridgen of jokeren en er is tevens op 

woensdagmiddag een spellenmiddag in De 

Meander, waar, onder meer, ook geklaverjast 

wordt. Nou, als je dan toch lid bent van de SAZ 

en van spelletjes houdt, dan zou ik al die 

mensen van harte aanraden eens een kijkje te 

gaan nemen. Iedereen is van harte welkom; 

het klaverjassen begint om half drie. 

Ik vond het zo’n succes, ik ga zeker ook eens 

bij andere activiteiten buurten. 

Fred Wallast 

 

Op pad met een SAZ-klusser 
 
Na een mailtje van Kees of Lenie (onze 
kluscoördinatoren) bel ik de persoon die 
om een klushulp heeft gevraagd om een 
afspraak te maken en te vragen wat er 
precies gedaan moet worden, zodat ik 
weet, niet onbelangrijk, welk 
gereedschap ik niet moet vergeten! 
 
Meestal combineer ik een paar klussen op 
een ochtend of middag om niet te veel 
rondjes door Nieuwerkerk te hoeven 
fietsen en af en toe ook thuis koffie te 
drinken. 
Als ik aanbel, word ik altijd ‘met open 
armen’ ontvangen en is het niet alleen 
klussen, maar vaak ook een gezellig 
praatje. 
De klussen zijn erg afwisselend; een lamp 
ophangen, stopcontacten vervangen, 
vijverpompjes, deurbellen of sloten 
repareren. Maar ook kasten in elkaar 
zetten, ovens herstellen of een 
koelkastdeur omdraaien. En natuurlijk veel 
rookmelders plaatsen het afgelopen jaar. 
Soms maak ik een foutje of zie iets over 



 

1
4

 het hoofd, waardoor ik nogmaals langs 
moet komen. Tja, kan gebeuren! Maar dus 
ook dan bellen naar de klusdienst. 
Voor kleine apparaten die niet goed 
werken of waarbij hulp nodig is om ze in te 
stellen, verwijs ik de mensen naar het 
Repair Café op 1ste en 3e vrijdag van de 
maand, in de recreatiezaal van Dianthus of 
naar een van de andere Repair Cafés. 
Na vier jaar klusser heb ik er nog steeds 
veel plezier in, dus als er iets is; bel gerust! 
 
Eric 

 

Technologie voor thuis 

Technologie ten bate 
van de oudere en/of 
gehandicapte mens 

 
Hebt u weleens overwogen een 
robotstofzuiger aan te schaffen? Of vond 
u, net als ik, dat maar een decadent 
apparaat? In het IZI-huis in Den Haag zijn 
ongeveer 90 handige snufjes 
aangebracht, waaronder zo’n 
robotstofzuiger, die het de oudere en/of 
gehandicapte mens makkelijker maken 
thuis te blijven wonen.  
 
Veel van die snufjes werden mogelijk 
dankzij de moderne technologie, maar 
sommige oplossingen zouden we allemaal 
ook zelf kunnen bedenken. 
Onlangs bracht een SAZ-delegatie een 
bezoek aan dat IZI-huis in de Haagse wijk 
Escamp, dat is ingericht door de 
Gemeente Den Haag in het kader van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
Escamp is een wijk met veel flatgebouwen 
met oudere bewoners. Om hun behoefte 
aan technische snufjes te peilen, is een 
serie gesprekken gevoerd met oudere 

bewoners uit de wijk. Daaruit bleek dat 
vooral voorzieningen gewenst waren op 
het gebied van bewegen, veiligheid en 
sociale interactie. Het gebruik van 
moderne technologie ging pas later een 
rol spelen. 
Twee ambassadeurs van het IZI-huis 
leidden ons rond: Leroy van den Hoonert 
en Ans Vogelaar. Zij gaven in grote lijnen 
weer hoe het huis tot stand was gekomen. 
Daarna werden we rondgeleid en alle 
bijzondere voorzieningen getoond en 
gedemonstreerd. Tijdens de rondleiding 
kwamen steeds meer mensen binnen, die 
aan de grote tafel gingen zitten en met 
elkaar kletsten onder het genot van een 
kop koffie. We bleken te zijn beland in een 
Haags Praethuis. Sommige praeters gingen 
mee in de rondleiding en gaven 
enthousiast toelichting. Die 
koffiemomenten zijn er iedere 
vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. De 
belangstelling was groot. 
 
Wat houden die nuttige snufjes zoal in? Ik 
noemde de stofzuiger al. Maar ook zagen 
we een digitale deurspion, gordijnen met 
afstandsbediening, een toilet met stevige 
beugels voor het houvast eneen slim 
deurslot, dat met een app geopend kan 
worden. Maar ook een gordel die zich 
opblaast bij het vallen, een soort airbag 
dus. Mij trof vooral de rookmelder, die bij 
rook het gasfornuis uitschakelt. 
U kunt het met eigen ogen gaan bekijken. 
Elke vrijdagochtend bent u welkom van 
10.00 – 11.30 uur aan de 
Steenhouwersgaarde 15E in Den Haag. Ook 
op de website is veel informatie te vinden: 
technologievoorthuis.nl 
 
Ton Kelder 
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 Een dagje uit? 

 

Mijn naam is Ferdinand Brul. Misschien 

kent u mij nog. Bijvoorbeeld van de 

Wereldwinkel, waarvoor ik vijftien jaar 

als vrijwilliger onder meer de inkoop 

deed en het maandblad verzorgde Ook 

het dagje uit van de medewerkers 

verzorgde ik. 

Of misschien weet u nog dat ik tien jaar 

lang voor de ANBO het maandblad 

produceerde, met allerlei plaatselijke 

weetjes. Tweemaal per jaar maakten we 

een dagtocht met de bus, we verzorgden 

jaarlijks een midweekvakantie en maakten 

reisjes per trein. Het was leuk werk. 

Ik heb de oprichting van de SAZ van nabij 

meegemaakt, maar kan mij helaas niet 

meer actief inzetten als gevolg van een 

hart- en herseninfarct, zo’n vier jaar 

geleden. Maar ik kan misschien wel 

iemand enthousiast maken om 

bijvoorbeeld de reisactiviteiten,, zoals 

destijds bij de ANBO,  op te zetten en te 

coördineren. 

Wie zou zich willen inzetten om een 

dagtocht een dagtocht per bus te 

organiseren voor onze leden.   

Bijvoorbeeld met de MuseumPlusBus, die 

gratis rijdt dankzij de Vriendenloterij. 

Deelnemers betalen alleen voor de lunch. 

Het is dankbaar, maar vooral leuk werk, 

dus er is vast wel iemand die zich hiervoor 

wil inzetten. Interesse? Schroom niet, 

meld u aan bij de SAZ, 06-27192690. 

 

Concertserie op 

zondagmiddag 

Zondag 5 februari is gestart met een serie 

concerten, georganiseerd door de Moz-Art 

muziekschool in samenwerking met de 

Stichting Vrienden van De Meander. De 

concerten zijn op elke eerste zondag van 

de maand en beginnen om 15.00 uur. De 

locatie is  de Meander, Boslaan 1, 

Nieuwerkerk a/d IJssel. De musici die 

optreden zijn docenten van de 

muziekschool. 

De concerten zijn gratis, wel wordt u 

verzocht zich van te voren aan te melden 

op meander.mozart@gmail.com 

 

 

  

mailto:meander.mozart@gmail.com
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Mezendaal 254, 2914 EE Nieuwerkerk aan den IJssel 

t: 06 – 27 19 26 90  e: info@sazuidplas.nl 

www.sazuidplas.nl 
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